
Uit de pastorie – 22 november 2019 
 
Er ligt een rijke Avondmaalszondag achter ons. De Goede Herder drenkte Zijn kudde bij de bron van 
het levende water. Zo houden we de woestijnreis vol, van kracht tot kracht, van zondag tot zondag. 
De afgelopen weken heb ik mezelf afgevraagd hoe ik het qua energie kan volhouden. Zeker nu er een 
dubbele groep belijdeniscatechisanten is (wat een voorrecht!), is de tijd om op adem te komen 
nagenoeg tot nul gedaald. Omdat ik weet wat een burn-out is, weet ik dat ik keuzes moet maken. Een 
van die keuzes is dat ik geen wekelijkse mijmeringen in de Veluwse Kerkbode meer schrijf. Ik schrijf 
graag, maar het moet wel elke week af. Uiteraard blijven we wel pastorale berichten vermelden. En 
als ik echt tijd over heb, komt er vast wel weer eens wat in deze kolommen te staan.  
 
Voor nu een hartelijke groet aan u en jullie allen, mede namens mijn vrouw, 
Uw A.J.M.  

 
 


