
1  



2 

 
Zingen voor de dienst: Opwekking 430 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. Want U bent de weg gegaan die mij 
redding bracht en leven. 
 
U daalde neer van uw troon om mens te zijn. Van de stal naar het 
kruis droeg U mijn pijn. 
 
Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. Want U bent de weg gegaan die mij 
redding bracht en leven. 
 
U daalde neer van uw troon om mens te zijn. (2x) 
Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. Uit het graf weer opgestaan. Heer, ik 
prijs uw grote naam. 

Opwekking 575 

Jezus alleen, ik bouw op Hem. 

Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. Door stormen heen hoor ik zijn stem, 
dwars door het duister van de nacht. 

Zijn woord van liefde dat mij sust verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
Mijn vaste grond, mijn fundament; dankzij zijn liefde leef ik nu. 

Jezus alleen werd mens als wij; klein als een kind, in kwetsbaarheid. 
Oneindig veel hield Hij van mij, leed om mijn ongerechtigheid. 

En door zijn offer werd ik vrij, Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij, 
ontnam de dood zijn heerschappij; dankzij zijn sterven leef ik nu. 

Daar in het graf, in dood gehuld, leek al zijn macht tenietgedaan. 
Maar, o die dag, dat werd vervuld: Jezus, de Heer is opgestaan! 

Sinds Hij verrees in heerlijkheid ben ik van vloek en schuld bevrijd. 
Ik leef in Hem en Hij in mij; dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. 
 
Geen levensangst, geen stervensnood; dat is de kracht, waar ik in  sta. 
Van eerste stap tot aan de dood leidt Hij de weg waarop ik ga. 

Geen duivels plan of aards bestaan kan mij ooit roven uit zijn 
hand. Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; in die 
verwachting houd ik stand. In Hem alleen, in Hem alleen! 
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Afkondigingen: 
 
Opwekking 614 
Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem, met een kruis op zijn rug 
en een doornenkroon. 
Hoor, de menigte schreeuwt en roept: 'Kruisig Hem!' 
Zo gaf God zijn eigen Zoon. 
 
Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha, als de Koning der Joden wordt Hij veracht.  
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan als Hij roept: 'Het is volbracht'. 
 
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst uw genade aan mij telkens weer. Uw genade is mij genoeg. 
 
In het rijk van de dood is Hij neergedaald. Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan. 
Maar de steen van het graf is nu weggehaald, Jezus leeft, Hij is opgestaan. 
 
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst uw genade aan mij telkens weer. Uw genade is mij genoeg. 
 
En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid, met ontzag en respect kniel ik voor U neer.  
U bent Koning en God tot in eeuwigheid, U bent Jezus, de hoogste Heer. 
 
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,  dat U het kruis voor mij droeg. (2x) 
U bewijst uw genade aan mij telkens weer. 
Uw genade is mij genoeg, Uw genade is mij genoeg. Uw genade is mij genoeg 

Stil gebed, bemoediging en groet: 

Intochtslied: Sela: Via Dolorosa 
Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag, verdrongen zich de 
mensen in de straat. 
Daar staarden ze Hem na: de man die sterven moest op Golgotha. 
 
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, ging de Christus, onze Koning 
als een lam. Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan, 
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. 

Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug, uit de kroon van 
doornen om zijn hoofd geklemd. En Hij droeg met elke stap de hoon van hen die 
schreeuwden: 'Kruisigt Hem!' 

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, ging de Christus, onze Koning 
als een lam. Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan, 
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. 

Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon en het stroomt door het 
hart van Jeruzalem. 
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Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, ging de Christus, onze Koning 
als een lam. Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan, 
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. 

Gebed: 

Intro: 
 
Zingen: Opwekking 509 
Zo lief had God de Vader ons, dat Hij zijn eigen Zoon zond tot heil van ons 
gebroken hart, omdat Hij ons zo kostbaar vond. Hoe diep en schrijnend was 
Gods pijn toen Hij zijn Zoon zo lijden zag; toch is het Jezus bloed dat ons 
weer dicht in zijn nabijheid bracht. 

O, zie de mens daar aan het kruis, met al mijn schuld beladen; beschaamd 
hoor ik mijn eigen stem Hem loochenen en smaden. Het was mijn zonde 
die Hij droeg, totdat Hij riep: Het is volbracht!; zijn laatste adem bracht mij 
hoop, zijn sterven werd mijn levenskracht. 
 
Ik roem niet meer in eigen kracht, in gaven, in wat 
wijsheid is; ik roem alleen nog in de Heer, zijn dood en 
zijn verrijzenis. Hoe zou ik delen in zijn loon, de zege die 
Hij heeft behaald? Maar dit weet ik met heel mijn hart: 
zijn offer heeft mijn schuld betaald. 

Schriftlezing: Galaten 6:11-18 
Maar het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in 
geen mensenhart is opgekomen, heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.’ God heeft ons dit 
geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. Wie is in staat de 
mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te 
kennen. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we 
zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken.  Daarover spreken wij, niet op een 
manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons leert: wij verklaren het 
geestelijke met het geestelijke. Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van 
God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet 
worden beoordeeld. 

Zingen: Opwekking 751 
Ik zie het kruis van mijn Verlosser. 
Ik zie het kruis waaraan Hij stierf. 
Daar aan het kruis droeg Hij mijn zonden.  
Stierf Hij mijn dood, kocht Hij mijn ziel. 

Ik zie het kruis van mijn Bevrijder. 
Ik zie het kruis van Golgotha. 
Die diepe pijn, de weg van lijden.  
Die weg is Hij voor mij gegaan. 
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Halleluja! Ik prijs U, Jezus. 
Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde. 
Halleluja, ik geef mijn leven. 
U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel. 

Ik zie de dag van overwinning. 
Ik zie de kracht van Adonai. 
De dood is toen voorgoed verslagen.  
Toen Jezus sprak: het is volbracht! 

Halleluja! Ik prijs U, Jezus. 
Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde. 
Halleluja, ik geef mijn leven. 
U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel. 

Ik zie het graf van de Messias. 
Daar in dat graf is Hij gegaan. 
Maar zie: dat graf is nu verlaten. 
De Mensenzoon is opgestaan! 
 
Halleluja! Ik prijs U, Jezus. 
Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde. 
Halleluja, ik geef mijn leven. 
U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel. 

Halleluja! Ik prijs U, Jezus. 
Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde. 
Halleluja, ik geef mijn leven. U heeft mijn hart, 

Halleluja! Ik prijs U, Jezus. 
Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde. 
Halleluja, ik geef mijn leven. 
U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel. 

Verkondiging:  
 
Zingen: Opwekking 799 
De middag kleurde zwart. 
De hemel treurde zacht. 
Gods Zoon werd aan het kruis geslagen. Hij werd voor ons 
vervloekt, vergoot voor ons zijn bloed. 
Zo heeft Hij onze straf gedragen. 

Hij gaf één laatste schreeuw. 
De hemel keek en zweeg. 
Gods Zoon werd naar het graf gedragen. Een oorlog in het graf: de 
dood werd overmand, op eigen grond voorgoed verslagen. 
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Opeens bewoog de grond; de steen werd 
weggerold. 
Volmaakte liefde won zelfs van het graf. 
Nee, dood, jij heerst niet meer! De Opgestane 
Heer heeft al je macht gebroken. 

Want Jezus leeft in eeuwigheid: verrezen Heer, in heerlijkheid, 
verheven en verheerlijkt! 
Jezus, Hij leeft! 
Jezus, Hij leeft! 

Opeens bewoog de grond; de steen werd 
weggerold. 
Volmaakte liefde won zelfs van het graf. 
Nee, dood, jij heerst niet meer! De Opgestane 
Heer heeft al je macht gebroken. 

Want Jezus leeft in eeuwigheid: verrezen Heer, in heerlijkheid, 
verheven en verheerlijkt! 
Jezus, Hij leeft! 
Jezus, Hij leeft! 

Want Jezus leeft in eeuwigheid: verrezen Heer, in heerlijkheid, 
verheven en verheerlijkt! 
Jezus, Hij leeft! 
Jezus, Hij leeft! 
 
We zingen halleluja! (4x) 
We zingen halleluja! 
We zingen halleluja! 
Het Lam is opgestaan! 

Want Jezus leeft in eeuwigheid: verrezen Heer, in heerlijkheid,(2x) 
verheven en verheerlijkt! 
Jezus, Hij leeft! 
Jezus, Hij leeft! 

Geloofsbelijdenis : 
 
Zingen: Opwekking 554 
Ik weet: Hij heeft mij gered, mij in de vrijheid gezet; ik 
geloof, ik geloof. 
Hij droeg mijn pijn en mijn schuld, heeft mij met liefde vervuld; 
ik geloof, ik geloof. 

'k Hef een banier op, mijn Heer stond op uit het graf. 
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Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft,  
mijn verlosser leeft. 

Ik weet: Hij heeft mij gered, mij in de vrijheid gezet; 
ik geloof, ik geloof. 
Hij droeg mijn pijn en mijn schuld, heeft mij met liefde 
vervuld; ik geloof, ik geloof. 
 
'k Hef een banier op, mijn Heer stond op uit het graf. 
 
Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft, 
mijn verlosser leeft. 
 
U draagt mijn lasten en richt mij op, om dansend op de berg 
te zien hoe U weer komen zal. 

Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft, (2x)  
mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft. 
 
Dankgebed 
 
Zingen: Opwekking 832 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt 
door de klank van Uw stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 
 
U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning.  
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde 
kracht ligt in Uw grote Naam.  
Jezus, Overwinnaar! 
 
De duisternis licht op door U. De duivel is door U 
verslagen. Dood waar is je macht, waar is je prikkel 
gebleven? Jezus leeft en ik zal leven! 
 
De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. En de machten 
van de hel weten Wie er regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar.  
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.  
Jezus, Overwinnaar! 
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Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde 
kracht ligt in Uw grote Naam. Jezus, Overwinnaar! 
 
Naam boven alle namen.   
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde 
kracht ligt in Uw grote Naam. Jezus, Overwinnaar! 
 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. Jezus, 
Overwinnaar! 
U bent Jezus Overwinnaar, U bent Jezus 
Overwinnaar! 
 
Zegen: 

 
 
 


