
Uit de pastorie – week 47 

Een kort bericht dit keer, omdat er zo heel veel ander werk wacht. Voor het eerst hebben we in wijk 

West de namen van onze overledenen herdacht op de eeuwigheidszondag. Dat gebeurde op een 

waardige manier en in aanwezigheid van verschillende families die het afgelopen jaar een geliefde aan 

de dood (of aan het Leven!) moesten afstaan. De 17 namen die genoemd werden, hopen we in het 

komend nummer van Contact nog te vermelden. We kunnen en willen hen niet vergeten. Aangrijpend 

dat er nu al weer twee namen zijn die op de volgende eeuwigheidszondag genoemd zullen worden…! 

Komende zondag is het de eerste adventszondag. In de morgendienst hoop ik in de Oosterkerk voor 

te gaan. In de avonddienst hoopt in de Grote Kerk onze oud-predikant ds. van Mourik voor te gaan.  

In het Reformatorisch Dagblad volg ik momenteel met grote aandacht de artikelen en ingezonden 

stukken over kerkelijke eenheid. Het valt me op dat we daar in een kringetje om elkaar heen blijven 

draaien. Willen we nu eigenlijk wèl of willen we nu eigenlijk níet?! Is dit hetzelfde als de strijd van 

Paulus in Romeinen 7 dat als hij het goede wil, het kwade nabij ligt? De geest wil wel, maar het lichaam 

niet? De Geest wel, maar het lichaam (de gemeente) niet? Al met al kunnen we ons in dit thema 

geweldig verslikken.  

We leven toe naar de zondag met het heerlijke getuigenis van de Schrift waarin de kerk een geschenk 

van de Heilige Geest is, ook in deze barre tijd. We wensen elkaar een gezegende zondag toe, maar 

natuurlijk ook gezegende werk- en schooldagen. 

Mede namens mijn vrouw een hartelijke groet uit de Omloopse pastorie, 

Uw A.J.M. 

 


