
Leerdienst ‘Heidelbergse Catechismus’ – zondag 22b     Elburg, 19 februari 2023 
Schriftlezing: 1 Petrus 1 : 3-9  
 
Zondag 22 
Vraag 58: Welke troost put u uit het artikel over het eeuwige leven?  

Antwoord: Dat ik, aangezien ik reeds nu in mijn hart het begin van de eeuwige vreugde gevoel, 
na dit leven de volkomen zaligheid zal bezitten, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en 
die in geen mensenhart is opgekomen, om God daarin eeuwig te prijzen. 
[2Kor.5:2,3, 1Kor.2:9] 

 
Kernpunten bij de preek: ‘Onbeperkt houdbaar’ 

• ‘Wat is er na het einde?’ is een brandende vraag voor de hele mensheid: wat is er na dit 
leven en na deze wereld? Dat is ook de vraag naar de zin van het leven en van deze wereld.  

• Het laatste van de 12 Artikelen gaat hierover: hoe denken we vanuit de Bijbel over de 
toekomst? Geen eindtijdscenario’s maar één zinnetje: ik geloof een eeuwig leven (of ‘het 
leven van de toekomende eeuw’ (Nicea)).  

• Alles wat je het over eeuwige leven kunt zeggen, wordt in de catechismus in één woord 
samengevat: vreugde, verbonden aan het prijzen van God. Leven is loven. Anders is leven 
niet meer dan levend dood-zijn.  

• In het eeuwige leven herinnert niets meer aan zonde, lijden en dood. Het is een erfenis die 
in de hemel bewaard wordt, onvergankelijk, onbevlekt en onverwelkelijk. Dit is een bron 
van hoop voor alle christenen. 

• Wat een genade van de Heere Jezus, en dat voor mensen die de eeuwige dood verdiend 
hebben! 

• Het eeuwige leven is echter niet alleen iets van ‘straks’ maar ook van ‘nu’. In Joh.3:36 en 
17:3 spreekt Jezus over het eeuwige leven als iets wat je nu al ontvangt in Christus, door 
het geloof. Dat begint met de wedergeboorte (1 Petr. 1:3!). Als God iets nieuws in je leven 
begint, is dat eeuwig, dat sterft niet meer af. Dat gaat door de dood heen mee naar de 
toekomst. Voor de dood hoeven wij dan ook niet meer bang te zijn.  

• Er is dus nu al iets van die eeuwige vreugde, iets van dat prijzen van God, dat leven met 
God. Alleen: hier is het nog maar een beginnetje, in gebrokenheid.  

• Kun en moet je dat nu al ‘voelen’?!   
 
Om verder over na te denken  

1. Wat heb je vanavond over het eeuwige leven geleerd?  
2. Wat vind je nog moeilijk? 
3. Troost het je dat we in een eeuwig leven geloven? 

 
Fijn als je je antwoorden en gedachten wilt delen: 06-12266947 of ajmensink@hervormdelburg.nl  
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