
Leerdienst ‘Heidelbergse Catechismus’ – zondag 23      Elburg, 2 april 2023 
Schriftlezing: Romeinen 5:1-11  
 
Zondag 23 
Vraag 59: Maar wat baat het u nu dat u dit alles gelooft?  

Antwoord: Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. 
[Hab.2:4, Rom.1:17, Joh.3:36] 

Vraag 60: Hoe bent u rechtvaardig voor God? 
Antwoord: Alleen door een oprecht geloof in Jezus Christus. Al klaagt mijn geweten mij aan dat ik 
tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb en ik nog steeds tot 
alle kwaad geneigd ben, toch schenkt God mij, zonder enige verdienste van mijn kant, uit louter 
genade, de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. En Hij rekent mij 
die toe als zou ik nooit zonde hebben gehad of gedaan, ja als had ik zelf al de gehoorzaamheid 
volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft, voor zover ik deze weldaad met een gelovig hart 
aanneem. 
[Rom.3:21-24, 5:1, Gal.2:16, Ef.2:8,9, Fil.3:9, Rom.3:9, 7:23, Tit.3:5, Deut.9:6, Ez. 36:22, 1Joh.2:1, Rom.4:4, 2Kor.5:19,21, 
Joh.3:18] 

Vraag 61: Waarom zegt u dat u alleen door het geloof rechtvaardig bent? 
Antwoord: Niet omdat ik vanwege de waarde van mijn geloof God welgevallig ben, maar omdat 
alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God 
uitmaken, en dat ik die niet anders kan aannemen en mij toeëigenen dan alleen door het geloof. 
[1Kor.1:30, 2:2, 1Joh.5:10] 

 
Kernpunten bij de preek: ‘Hoe het geloof werkt’ 

• Het geloof ‘levert iets op’. Wat levert het jóu op, kun je dat omschrijven? 
• Zondag 23 sluit een stuk af dat met zondag 7 begon: wat geloven is en wat de inhoud van 

het geloof is (de 12 artikelen werden behandeld). Je herkent in zondag 23 woorden en 
uitdrukkingen die je ook in antwoord 21 en 56 las.  

• In het geloof ontvangen wij een beslissend antwoord op een beslissende vraag: hoe kun je 
rechtvaardig verschijnen voor God? Door Jezus Christus alleen. Paulus: wij hebben vrede 
met God! 

• Ervaar je in het geloof altijd vrede?! In antwoord 60 wordt van alles genoemd wat strijd 
en twijfel geeft. (de Paulus van Romeinen 5 is dezelfde Paulus als van Romeinen 7!)  

• Voor sommigen (velen!) een reden om het geloof aan de kant te zetten. ‘Zonder God heb 
je veel meer vrede. En je moet gewoon tevreden zijn met jezelf’. Is dat een optie? 

• In antwoord 60 lees je welke sprong het geloof maakt. Hoewel – en toch! Het geloof weet 
welke kant het op moet kijken: naar Jezus! Dan komt alles toch in een ander licht te staan. 

• Wij leven niet van wat we verdienen, maar van wat ons uit genade toegerekend wordt. 
Een ‘vreemde gerechtigheid’ (Luther), een gerechtigheid die van de andere kant komt.  

• Is de oprechtheid en de mate van je geloof doorslaggevend? Worden we zalig op grond van 
ons geloof? Let op de adder onder het gras!  

 
Om verder over na te denken  

1. Op welke manier versterkt de Heilige Geest ons in het geloof waarover het in deze zondag 
gaat? 

2. Wat zou je missen als je geen geloof had? Verschilt jouw antwoord met antwoord 59? 
3. In Romeinen 5 werkt de vrede in Christus door in het alledaagse leven. Hoe? Hoe is dat bij 

jou? 
 
Fijn als je je antwoorden en gedachten wilt delen: 06-12266947 of ajmensink@hervormdelburg.nl  
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