
Leerdienst ‘Heidelbergse Catechismus’ – zondag 26  Elburg, 11 juni 2023 
Schriftlezingen: Romeinen 6:1-11 en Titus 3:1-11 
 
Zondag 26 
Vraag 69: Hoe wordt u in de heilige Doop eraan herinnerd en ervan verzekerd, dat het enige 
offer van Christus, aan het kruis geschied, u ten goede komt?  

Antwoord: Op deze wijze, dat Christus dit uiterlijk waterbad heeft ingesteld en daarbij 
heeft beloofd, dat ik even zeker met Zijn bloed en Geest van de onreinheid van mijn ziel, 
dat is van al mijn zonden gereinigd ben, als ik uiterlijk met het water, dat de onreinheid 
van het lichaam pleegt weg te nemen, gewassen ben. 
[Mt.28:19, Mk.16:16, Hd.2:38, Joh.1:33, Mt.3:11, Rom.6:3,4, 1Pet.3:21, Mk.1:4, Luk.3:3]  

Vraag 70: Wat betekent dit: met het bloed en de Geest van Christus gewassen te zijn? 
Antwoord: Het wil zeggen, van God – uit genade – vergeving van zonden te hebben 
omwille van het bloed van Christus, dat Hij in Zijn offer aan het kruis voor ons vergoten 
heeft. Verder ook door de Heilige Geest vernieuwd en tot leden van Christus geheiligd te 
zijn, opdat wij hoe langer hoe meer aan de zonden afsterven en een godzalig en 
onberispelijk leven leiden. 
[Hebr.12:24, 1Pet.1:2, Opb.1:5, 7:14, Zach.13:1, Ez. 36:25, Joh.1:33, 3:5, 1Kor.6:11, 12:13, Rom.6:4, Kol.2:12] 

Vraag 71: Waar heeft Christus ons beloofd, dat Hij ons even zeker met Zijn bloed en Geest 
wil wassen, als wij met het doopwater gewassen worden? 
Antwoord: Bij de instelling van de Doop, die aldus luidt: Gaat heen, onderwijst alle volken 
en doopt hen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest [Matth.28:19]. En: 
Wie geloven zal en gedoopt zal worden, die zal zalig worden. Maar wie niet geloven zal, die 
zal veroordeeld worden [Marc.16:16]. Deze belofte wordt herhaald waar de Schrift de 
doop het bad der wedergeboorte en de afwassing van de zonden noemt.   
[Tit.3:5, Hd.22:16] 

 
Kernpunten bij de preek ‘Gedoopt leven’ 

• Wat heeft de doop met de zonde te maken? 
• De doop is teken en zegel van de vergeving van de zonden om Jezus’ wil. 
• De doop is ook het teken en zegel van het afleggen van de zonden. 
• Bij de doop dus altijd met twee woorden spreken: rechtvaardiging en heiliging (we 

hebben zowel het werk van Christus als het werk van de Heilige Geest nodig) 
• Wat die tweede lijn betreft: Herrschaftswechsel.  
• Tot welk leven roept de doop ons op: zie Romeinen 12:2. 
• De doop tekent dat leven uit: een kwestie van sterven en opstaan. 
• De doop verzegelt de roeping tot dat leven: je ontkomt er niet aan. 
• De doop verzegelt de belofte van de Heilige Geest. Hij Zelf vernieuwt je leven door 

de verbinding aan de Heere Jezus en de gemeenschap aan Zijn dood en opstanding 
(Fil.3:10,11). De heiliging is dus zowel opgave als gave! 

 
Om verder over na te denken 

1. Welke rol speelt de doop in de heiliging van jouw leven? Veranderde er iets door 
deze dienst? 

2. Hoe geef jij in deze tijd vorm aan oud woorden als  ‘godsvrucht’ en ‘niet wereld-
gelijkvormig zijn’? Wat hebben we daar als gemeente voor nodig? 

 


