Leerdienst ‘Heidelbergse Catechismus’ - zondag 31 Elburg, 17 december 2023
Schriftlezingen: Mattheiis 16:13-20 en 1 Korinthe 5

Zondag 31

Vraag 83: Wat zijn de sleutels van het hemelrijk?

Antwoord: De verkondiging van het heilig Evangelie en de christelijke tucht of uitsluiting
uit de gemeente, waardoor het hemelrijk voor de gelovigen wordt geopend en voor de
ongelovigen gesloten wordt.

Vraag 84: Hoe wordt het hemelrijk door de verkondiging van het heilig Evangelie ontsloten
en gesloten?

Antwoord: Op de volgende manier: volgens het bevel van Christus wordt aan de
gelovigen, gezamenlijk en afzonderlijk, verkondigd en openlijk betuigd dat al hun zonden
hun door God, omwille van Christus’ verdiensten, waarlijk vergeven zijn, zo dikwijls als
zij de belofte van het Evangelie met een waar geloof aannemen. Daarentegen wordt aan
alle ongelovigen en aan hen die zich niet van harte bekeren, betuigd dat de toorn van God
en de eeuwige veroordeling op hen liggen, zolang zij zich niet bekeren. Naar dit getuigenis
van het Evangelie zal God oordelen, zowel in dit als in het toekomstig leven.

Vraag 85: Hoe wordt het hemelrijk gesloten en ontsloten door de christelijke tucht?
Antwoord: Op de volgende manier: volgens het bevel van Christus worden zij die onder
de christennaam onchristelijk leren of leven, wanneer zij na herhaalde broederlijke
vermaning hun dwalingen of ergerlijke levenswandel niet willen opgeven, bij de
gemeente of bij hen die door de gemeente daartoe aangesteld zijn, bekendgemaakt. Indien
zij zich aan de vermaning niet storen, worden zij door hen, met het ontzeggen van de
sacramenten, van de christelijke gemeente en door God Zelf van het rijk van Christus
uitgesloten. Zij worden opnieuw als lidmaten van Christus en Zijn gemeente aangenomen,
wanneer zij waarachtige beterschap beloven en betonen.

Kernpunten bij de preek: ‘Dat doet de deur dicht’.

e Zondag 31 borduurt verder op zondag 30 waar het ging over de vraag voor wie het
Avondmaal niet is. In antwoord 82 viel de uitdrukking ‘sleutels van het hemelrijk’.

e In Petrus heeft de Heere Jezus de sleutelmacht aan de kerk gegeven (Mt.16:19) om
de kerk te bewaren bij de belijdenis dat Jezus de Christus is. Dit is de hoofdinhoud
van de christelijke verkondiging, en daarmee wordt voor iedereen die zijn
vertrouwen op Jezus Christus stelt, de deur naar de hemel geopend. Zo kun je zeker
weten of je straks binnen of buiten bent. Want in de prediking wordt eveneens
gewaarschuwd tegen ongeloof of onbekeeerlijkheid — dan sta je buiten. Zo heeft
Petrus zelf de sleutel van de prediking gehanteerd in zijn Pinksterpreek
(Hand.2:38) en bij Cornelius (Hand.10:34-43) maar ook bij Simon de Tovenaar
(Hand.8:20-22).

e Deze catechismuszondag brengt ons indirect dus ook bij de vraag wat prediking
eigenlijk is, en het ambt! Hoewel het in zekere zin ‘mensenwerk’ is, moeten we
prediking en ambt tegelijk als middelen van God zien. Laten we ons in de kerk door
God bevragen en corrigeren, maar ook de weg wijzen naar de hemel?

e In principe moet de eerste sleutel voldoende zijn. Maar als we ons ondanks de
prediking toch in leer of leven dwalen, moet de tweede sleutel gebruikt worden.
Let op: dit is een omgekeerde sleutel (vergelijk vraag 84 en 85 als het gaat om de
volgorde: openen en sluiten - sluiten en openen!).



e Waarom is tucht nodig? Met name uit Paulus’ brieven blijkt hoe de gemeente in
verwarring komt als er tegenstrijdigheden in de gemeente zijn qua leer en
levenswandel. Een ‘ergerlijk leven’ (antw. 85) is een leven waardoor andere
christenen in het geloof struikelen, dus waarmee je anderen ook laat dwalen.
Bovendien is tucht een waarschuwingssignaal: als je zo doorleeft, sta je straks voor
een dichte deur bij God! Naast de tucht in de prediking is er dus ook (persoonlijke)
tucht in de vorm van vermaning, uitsluiting van het Avondmaal of (in het ergste
geval) uitsluiting van de gemeente. Tucht mag nooit wraak- of machtsuitoefening
worden, maar kan alleen onder tranen worden uitgevoerd.

Om verder over na te denken
1. Op welke manier zit jij onder de prediking? Wat heeft de Heilige Geest door de
prediking in jouw leven veranderd?
2. Hoe voorkomen we dat een preek ‘het ene oor in, het andere oor uit’ gaat?
3. Vind jij dat de tucht in onze gemeente functioneert? Is er teveel tucht of te weinig?
Waarom vind je dat?

Ik vind het fijn als je wat van je antwoorden en gedachten wilt delen. Reageer gerust naar
ajmensink@hervormdelburg.nl of 06-12266947.

Toelichting bij lied 273 uit Weerklank

Dit lied is een lied van Luther uit 1541. Europa en de kerk werden bedreigd door de
Turken (= islam, de ‘vijand’ uit vers 1), er werd breed opgeroepen tot gebed. Luther
schreef dit lied als kinderlied omdat hij geloofde dat God zeker naar kinderen hoort.
Opvallend is dat het lied trinitarisch is: zowel de Vader (vers 1) als de Zoon (vers 2) als de
Heilige Geest (vers 3) worden aangeroepen. Het is een intens gebed voor de kerk bij alles
wat haar bedreigt, ook nu. De melodie is oorspronkelijk Gregoriaans.

1. Bewaar ons, Vader, bij uw woord,
Uw vijand trekt, met wat bekoort,
Ons los uit uwe heerschappij.
Spreek tot ons hart, blijf ons nabij.

2. Toon, Here Jezus, ons uw macht.
Geef ons een teken van uw kracht.
Bewaar uw kerk in haar geloof,
Zodat zij U voor eeuwig looft.

3. Geef, Geest, die troostend ons omgeeft,
dat hier uw volk in eenheid leeft,
wees bij ons in de laatste nood,
leid ons naar 't leven uit de dood.
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