
Uit de pastorie – week 50 2023 
 
Wat achter ons ligt 
De laatste week van mijn 54e levensjaar was ik meer ziek dan fit. Een mix van corona en verkoudheid 
deed me ook figuurlijk de das om. Juist in een week waarin ik wat extra bezoekwerk dacht te kunnen 
doen. Niet dus, ik heb zo ongeveer alle afspraken af moeten zeggen. En ben maar vast begonnen met 
een preek voor volgende week. Wat zijn we toch ongelofelijk kwetsbaar! Een minuscuul virus dat met 
het blote oog niet te zien is, velt je. Maar wat heeft de Heere ons lichaam tegelijk voorzien van 
afweermiddelen, en wat een zegen is het als het allemaal ‘werkt’. Ook dat is niet vanzelfsprekend. Zo 
mocht ik zondag mijn verjaardag vieren, een dag die ik toch wel heel anders beleef dan vroeger. Iets 
van gebroken dankbaarheid. Niet mínder dankbaarheid (eerder meer), maar wel andere dankbaarheid, 
kwetsbare dankbaarheid. Meer dan ooit het besef dat ons leven maar niet moet afhangen van wat 
voorbijgaat (zowel het mooie als het moeilijke, het vreugdevolle en het pijnlijke) maar alleen van de 
Heere Christus en Zijn volmaakte werk. Als we Hem kennen, staan we nooit met lege handen. Dat hoop 
ik ook in mijn nieuwe levensjaar rijk en vrij te mogen verkondigen in uw en jullie midden. Dank voor 
de felicitaties en invoelende wensen die ik ontving.  
 
Wat voor ons ligt 
Zondagmorgen zal in de Grote Kerk de heilige Doop bediend worden. Ik hoop met u en jullie stil te 
staan bij het opspringen van het kind in Elizabeths buik (Lukas 1:41). Op het eerste gezicht een signaal 
waar vooral moeders en verloskundigen blij mee zijn – het is een teken van leven! Maar de Heilige 
Geest liet het niet opschrijven in een zwangerschapsverslag maar in het evangelie. Waartoe dient dit 
opspringen van de ongeboren wegbereider van Christus? En voor wie? Prachtige adventsstof! De 
avonddienst in de Oosterkerk is de laatste leerdienst van 2023. We sluiten het ‘stuk van de verlossing’ 
af met zondag 31 over de sleutels van het hemelrijk. Dan kunnen we, Deo volente, in 2024 met de 
dankbaarheid beginnen… De vraag naar tucht wordt in de catechismus opgeroepen op het moment 
dat jongeren wordt uitgelegd wat het heilig Avondmaal is, en voor wie het (niet) is. Wanneer de 
zelftucht faalt, is de kerk geroepen om lidmaten die in zonde leven tot bekering te roepen en hen van 
het sacrament uit te sluiten zolang ze zich niet bekeren. Tucht is dus geen vergelding of straf, geen 
boete- of strafpuntensysteem maar een uiterste middel om op bekering aan te dringen én daartoe uit 
te nodigen. We mogen de tucht dus nooit losmaken van de liefde. Ook in de prediking niet. Dat lijkt 
een open deur intrappen, maar de werkelijkheid is wel eens anders (geweest). Tucht kan in de kerk 
zomaar aangegrepen worden als middel om macht uit te oefenen. Daardoor zijn heel wat zielen 
beschadigd geraakt. Wat is het daarentegen een zegen als je liefdevol bent vermaand waardoor je voor 
erger zonde bent bewaard en terug mocht keren naar de weg van Christus!  
 
Ten slotte 
Mede namens mijn vrouw een hartelijke groet in de Heere aan u en jullie allen, 
Uw A.J.M.  

 


