Uit de pastorie — week 1 2024

De jacht is geopend

Met bovenstaande woorden pakte ik bijna 30 jaar lang op de eerste werkdag na 1 januari de telefoon
op. Traditioneel is 2 januari (behalve wanneer dat op zondag valt) de dag waarop preekvoorzieners
voorgangers bellen voor het jaar daarop. Bij al die telefoontjes voelde je je als dominee dan een
soort opgejaagd wild, waarop van alle kanten geschoten werd (en je bij een match bijna door de
telefoon een stemmetje kon horen: ‘raak’!). Negatief ben ik daar verder niet over, want het was toch
altijd wel een uniek dagdeel in een heel jaar én het is fijn om ook buiten de eigen gemeente
preekbeurten te mogen vervullen. Je bent als dominee immers ook dienaar van de kerk.

Maar eerder schreef ik al in deze kolommen, dat dit systeem inmiddels uit zijn voegen gebarsten is
omdat het jachtseizoen al ruim voor de jaarwisseling wordt geopend. Inmiddels heeft ook de scriba
van de Protestantse Kerk zich in de discussie gemengd door (om maar in de beeldspraak te blijven) in
een tweet een vrij strak schot en scherp te lossen op al die dominees die al maar vroeger hun
agenda’s volplannen met preekbeurten. Dit is een veel te eenzijdig schot, want niet de dominees
openen het jachtseizoen, maar de preekvoorzieners — en die moeten wel, want de gemeente vraagt
erom. En ik snap dat: als gemeente ben je aan sommige dominees gehecht. Maar anderen ook, en
dus moet je tijdig bellen wil je een preekbeurt kunnen afspreken. Kort en goed: ik spreek er geen
goed en geen kwaad van dat het zo gaat, en dat ik het dit jaar zelf anders heb aangepakt is niet uit
kritiek op anderen. Voor mezelf heb ik die ruimte niet meer en dus heb ik op 2 januari de telefoon
gewoon maar even laten rinkelen en daarna met sommige preekvoorzieners toch een fijn gesprek
gehad. En ik dacht dat iedereen het daarna wel weer voor een jaar vergeten zou, totdat het RD me
belde over mijn ervaringen met mijn nieuwe voornemen op 2 januari. Ik probeerde een paar
verstandige dingen tegen de verslaggever te zeggen, maar dacht later: misschien is het goed om erin
ons Veluwse krantje toch nog wat langer bij stil te staan. Er is, denk ik, namelijk niet alleen een
organisatorisch probleem. Dat is het ten dele natuurlijk wél: het is een systeem waar ten diepste
niemand grip op heeft. Het berust niet (meer) op een gezamenlijke afspraak, met handtekeningen
eronder, met een paar namen van mensen die er de scepter over zwaaien. Dus kan het systeem door
iedereen naar zich toe getrokken worden. Maar het roept ook een diepere vraag op. Namelijk hoe
wij als gemeente tegen de prediking aankijken. De prediking is een profetisch gebeuren. De Heere
neemt in de prediking het Woord tot de gemeente. Dat profetische houdt in, dat de Heere weleens
iets tegen ons zegt dat we niet verwacht hadden. Dat kan positief of negatief zijn, vertroostend of
vermanend. Het zal ons allemaal weleens gebeurd zijn dat je onder een preek iets heel anders (en
dus meer!) ontving dan je vooraf verwachtte. Op een bepaald moment kan een preekrooster dat in
kannen en kruiken is en waarmee je als kerkenraad en gemeente gebeiteld denkt te zitten, wringen
met het profetische karakter van de prediking. Ik denk wel eens aan kerken waar een bisschop
bepaalt wie in welke gemeente voorgaat. Dan heb je als gemeente en als kerkenraad niets te kiezen
en heb je er op geen enkele manier de hand in wat de Geest tegen je gaat zeggen. Zover zal het bij
ons niet komen, maar u begrijpt vast wel wat ik bedoel: dat wij nou eens niet onze eigen leraars
kunnen vergaderen van wie we vantevoren vertrouwen dat dat wel fijne diensten zullen zijn en dat
ze preken houden waar je wat mee kunt. Laten we maar bidden om preken waar de Heilige Geest
iets mee kan in ons leven, door welke dienaar van het Woord die preken dan ook maar gehouden
worden. Het uit de hand gelopen systeem van een steeds vroeger beginnend jachtseizoen wordt echt
doorbroken als we samen in echte geestelijke afhankelijkheid en verwachting naar de kerk gaan,
zonder te weten wie er preekt en wat er gepreekt wordt, en al helemaal zonder te weten wie er over
anderhalf jaar voor zal gaan (DV). En weet u wat zo mooi is: dat ik diverse preekbeurtenvoorzieners
aan de telefoon had die eerlijk tegen me zeiden: ach, we hebben eigenlijk nog nooit een preek
hoeven lezen. Met andere woorden: de Heere heeft altijd voorzien, ook als een preekrooster op heel
korte termijn op z’'n kop moest. Wat zorgt Hij goed voor Zijn gemeente!

Ten slotte

Komende zondag gaan gastvoorgangers in ons midden voor, terwijl ik zelf op 't Harde en op 't
Noordeinde het Woord hoop te bedienen. We bidden elkaar een gezegende eerste zondag van het
nieuwe jaar toe. Mede namens mijn vrouw een hartelijke groet in de Heere,

Uw A.J.M.



