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Wat achter ons ligt 
Afgelopen zondag preekte ik buitenshuis. Ik was maar amper thuis van de middagdienst op ’t 
Noordeinde toen ik gebeld werd of ik de avonddienst in Hollandscheveld kon vervullen omdat de 
gastvoorganger daar ’s middags ziek geworden was. Hoewel ik normaal gesproken liever niet meer 
dan twee diensten op een zondag leid, kon ik maar moeilijk nee zeggen. Het was ook nu fijn om daar 
te mogen zijn waar de gemeente zo stil kan luisteren en waar de kerkenraad na afloop echt even 
voor het gesprek gaat zitten. En als je dan thuiskomt en hoort dat er in Elburg ook twee fijne preken 
zijn gehouden, ben je weer zo dankbaar dat de Heere ook in 2024 het Woord neemt en sprekend 
voorop gaat! Of preekroosters nu al twee jaar of een paar uur van tevoren zijn ingevuld.  
 
Noordmans 
In de kerstvakantie kocht ik twee delen uit de Verzamelde Werken van dr. O. Noordmans (1871-
1956). De meeste delen had ik al, maar nog niet de twee delen met zijn correspondentie. Noordmans 
is in de 20e eeuw voor de Nederlandse, en met name Hervormde theologiebeoefening van unieke 
betekenis geweest. Makkelijk te lezen is hij niet, althans niet voor mij. Ik herinner me dat prof. De 
Knijff destijds op college zei dat je Noordmans óf helemaal begrijpt óf helemaal niet. Een bekende 
uitspraak van Noordmans is dat Calvijn met de ambtelijke figuur van de ouderling de paus schaakmat 
heeft gezet. Maar laat ik me verder niet wagen aan een weergave van Noordmans’ theologie. In zijn 
brieven zien we hoe Noordmans’ theologie ook weerklinkt in zijn persoonlijke leven. Dat 
onderstreept niet alleen dat zijn theologie doorleefde theologie is (ze heeft een katholieke 
bevindelijkheid) maar het laat ook zien hoe Noordmans zelf is omgegaan met wat in zijn persoonlijke 
leven gebeurde. Daarom troffen mij vooral de brieven die gaan over het overlijden van een kind. In 
1944 liet een volwassen zoon van Noordmans het leven – hij ontving vertroostende brieven van 
mensen als K.H. Miskotte. Toen Miskotte enkele jaren later zowel zijn vrouw als een dochter aan de 
dood moest afstaan (ze stierven kort na elkaar door eenzelfde voedselvergiftiging), troostte 
Noordmans hem op zijn beurt. In de brieven klinkt niet alleen de toon van lotgenoten maar ook van 
mensen die in de diepten van hun leven de ontmoeting met God kenden. Zo schrijft Noordmans: 
‘Want God heeft ons dingen gezegd die wij in andere omstandigheden wel niet gehoord zouden 
hebben. Het was en is een bij uitstek smartelijke weg, die wij moesten gaan, maar op die weg zijn wij 
God tegengekomen en Hij bleek barmhartiger en genadiger te zijn dan wij ooit hadden geweten. Mijn 
vrouw en ik weten bij gelijkenis wat het u en uw vrouw moet kosten in deze harde slagen niet de 
blindheid van het noodlot te verwensen, maar de alles wikkende en wegende liefde van onze 
hemelse Vader te eren. Wij staan hier voor één van die raadselen, uit welker verwarde lijnen de 
trekken van Gods vriendelijk aangezicht, zoals het zich in het Evangelie des kruises heeft 
geopenbaard, uit de ondoorgrondelijkheid bij wijze van opklaring naar voren wil komen. Aan de 
twijfel worden de laatste gronden onttrokken en de Waarheid komt zegevierend haar plaats in ons 
leven in beslag nemen. Het Woord van God gaat onweerstaanbaar binnen in de kameren, waar vreze 
en beven ons met lamheid sloegen en ontneemt aan de dood zijn prikkel. Deze genade van onze 
Here Jezus Christus helpe u in deze grote nood. Intussen lijden wij in de gemeenschap des Geestes 
met u mede en bidden met u dat God u lere dit kruis gewillig te dragen en in deze diepe weg Gods 
voetstappen niet alleen te vermoeden maar ook te weten.’ En denkend aan het heengaan van 
Miskotte’s vrouw: ‘Zo zal zij nu voortaan staan, wachtende tot gij, hinkende aan de heup der 
worsteling, levenslang, zult nakomen’.  
Wat een indrukwekkende woorden! Het kruis dat we moeten dragen, is een wezenlijk deel van Gods 
weg in ons leven. Wij leren de Heere erin kennen als nergens anders. In plaats van onze tegenslagen 
te verwensen en God te vervloeken doen wij er goed aan Hem stil te eerbiedigen, al gaan we (als 
Jakob) vanaf deze tegenslag hinkend door het leven. Nog later schrijft Noordmans een brief aan 
iemand die we niet kennen, in verband met het overlijden van een dochter. Daarin schrijft hij onder 
andere: ‘Ons hart is nu nog te zwak voor de hemelse blijdschap. Daarom zal er wel een band van 
bekommernissen omheen gelegd zijn. Want het leven zelf is schoon en als de vreugde niet door nood 
getemperd werd, zouden de wanden van ons hart de slag der vreugde niet kunnen uithouden’.  



Noordmans raakt hier aan wat Calvijn in zijn Institutie schrijft over de betekenis en de noodzaak van 
het kruisdragen. Het heeft alles te maken met de wijsheid van de Heilige Geest Die ons een beter 
leven toebereidt. Daarmee blijft een kruis een kruis, maar wanneer wij het leren dragen in de 
verwachting van het eeuwige leven en in het geloof dat het er in het leven met de Heere kruisvormig 
aan toegaat, dan worden wij in het dragen van het kruis zélf gedragen.  
In de preek over de betekenis van wijsheid (Spreuken 4) stelde ik even aan de orde dat onze cultuur 
geen antwoorden meer heeft op de grote levensvragen, zoals die van het lijden en de gebrokenheid. 
Wat we in eeuwen aan wijsheid overgedragen hebben gekregen, hebben we in enkele jaren 
overboord gegooid. En nu is er een geestelijk vacuüm waardoor grote delen van ons volk (en wijzelf?) 
niet meer weten om te gaan met wat onvolkomen is, tot aan de dood toe. Wanneer onheil en 
gebrokenheid ons treffen, slaan paniek en radeloosheid onmiddellijk toe. Daarom is het zo goed om 
te luisteren naar wijze stemmen uit het verleden, die zelf in nood en lijden hun oren spitsten tot op 
het Woord van God. Als ik zo in Noordmans zit te lezen, voel ik me (ook met wat óns is overkomen) 
heilzaam opgenomen in een kring van door God geleerde wijzen. Ik mag luisteren naar de wijsheid 
die hen in aanvechting geschonken wordt en waarvan zij getuigenis afleggen. Zo heilzaam is het 
putten uit een geestelijke traditie!  
 
Wat voor ons ligt 
Komende zondagmorgen bereiden we ons voor op de bediening van het Heilig Avondmaal. Bijbels 
gezien heeft een Avondmaalsviering iets van een verbondsvernieuwing, van opnieuw ja-zeggen, de 
punten weer op de i zetten omdat ze er zo snel weer waren afgerold. Gezien de tijd van het kerkelijk 
jaar zal de stof van de prediking uit de evangeliën genomen worden; als het kan, zou ik graag met u 
en jullie nog wat verder willen letten op Johannes de Doper. 
In deze dienst nemen we tegelijk afscheid van br. Hans Scherphof. Per 1 januari heeft hij zijn werk als 
pastoraal werker in onze gemeente beëindigd en daarom legt hij nu ook zijn ambt als ouderling neer. 
Als kerkelijk werker was hij namelijk ook als ambtsdrager aan de kerkenraad toegevoegd. Daarbij 
onderstreep ik de woorden die ik vorige week al aan zijn afscheid wijdde, met dankbaarheid.  
In de avonddienst gaat ds. Post van ’t Harde voor, terwijl ik zelf de dienst in Zwolle hoop te leiden.  
 
Ten slotte 
Mede namens mijn vrouw een hartelijke groet in de Heere aan u en jullie allen, 
Uw A.J.M.  

 


