
Uit de pastorie – week 4 2024 

 

Wat achter ons ligt 

We ontvingen drie diensten waarin het Heilig Avondmaal bediend mocht worden. Eerst in het 

Nieuwe Feithenhof, waarin het ook voor gemeenteleden op hoge leeftijd voor de eerste keer 

in hun leven tot de Avondmaalsgang mocht komen. Wat zijn het steeds weer ontroerende 

momenten, ook wanneer we de oude bekende psalmen zingen die er bij velen 

onverwoestbaar ingegrift staan! Omdat ik deze weken met u en jullie volg wat de 

evangelisten schrijven over Johannes de Doper, stonden we in deze dienst stil bij Johannes’ 

machtige preek: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt! 

Nadat het in het evangelie een paar hoofdstukken stil is geworden rond Johannes, is hij er in 

Lukas 7 ineens weer met die indringende vraag of Jezus Degene is Die komen zou, of dat hij 

nog een ander moet verwachten. Over de uitleg van deze vraag bestaat al vanaf het 

vroegste christendom verschil van mening. Doen we Johannes niet te kort als we denken hij 

twijfelde? Anderzijds: is er een geloof zónder aanvechting, zonder strijd? In de preek bracht 

ons dat bij de gedachte dat we veel dingen zien, maar veel dingen ook níet zien. Het geloof 

heeft zijn bewijzen, het ongeloof ook. We zien God op veel plaatsen aan het werk, maar op 

veel plaatsen ook niet. Ook in ons eigen leven is het zo ten dele. Moeten we dan nog op 

iemand anders wachten, die het werk van Jezus afmaakt? Nee, wij verwachten Hem uit de 

hemel Die ook de laatste profetieën in vervulling laat gaan. In het Avondmaal belijden we 

Hem Die alles gaf wat Hij had – en dus ook alles zal geven wat Hij beloofd heeft. 

Wat ik wegens tijdsgebrek trouwens heb overgeslagen, is het opvallende feit dat Jezus in 

Zijn antwoord uit Jesaja 61 profeteert en uit dit gedeelte wél de tekenen van genezingen 

noemt, maar níet de vrijlating van de gevangenen. En dát is nu juist Johannes’ situatie en 

waarschijnlijk ook zijn worsteling: waarom gebeurt dát dan niet, als Jezus de Christus is?! 

Maar in Zijn antwoord slaat de Heere Jezus dit stukje profetie over. Werpt Hij Johannes 

daarmee ook niet op het Woord terug, op het geloof dat het met de belofte moet doen, ook 

wanneer het oog niet ziet? Zolang niet alle profetieën vervuld zijn, wandelen wij door geloof 

en niet door aanschouwen. Maar dat is allerminst een onzekere tocht! 

In de avonddienst lazen we verder in Lukas 7. De discussie over Johannes de Doper laait 

weer op, met name omdat Farizeeën en wetgeleerden zijn onderwijs en doop afwijzen. 

Aangrijpend trouwens dat er staat dat ze op die manier Gods raadsbesluit verwierpen met 

betrekking tot henzelf! Ze wilden niet wat God wilde, ze wilden niet zalig worden zoals God 

wilde dat wij zalig worden. Ze verwierpen zowel Johannes’ als Jezus’ prediking. Jezus maakt 

dat duidelijk met de gelijkenis van de spelende kinderen op de markt. Maar de menigten en 

de tollenaars rechtvaardigden God: zij stemden het onderwijs van Johannes en Jezus toe, 

en lieten zich daarom ook door Johannes dopen. Zij dansten wél op de vreugdetonen van 

het evangelie, en zij verootmoedigden zich wél op de klaagtonen van Johannes’ 

boeteprediking! Ja, zo ontvangen wij een gezegende kerkgang. Als we van A tot Z ‘amen’ 

zeggen op het Woord van God en de prediking daarvan. Als we ons het Woord láten 

aanzeggen. Hoe dwaas het ons van nature ook in de oren klinkt. Vers 35 betekent dan ook 

dat wie zich naar het Woord van God (wet en evangelie) voegen, de wijsheid van God 

rechtvaardigen, beamen en onderstrepen. Die er uit leeft, díe heeft het begrepen. Na de 

Avondmaalszondag gaat dat ook over het kruisdragen van een christen. Het is de wijsheid 

van God om Zijn kinderen kruisgewijs te leiden, zoals Paulus de doorn in het vlees moest 

houden. Voor het vlees is dat dwaasheid, maar wie zijn Heere kent, leert dat Hij ook in een 

weg van kruis en beproeving zo ontzettend wijs met ons omgaat, tot aanbiddens toe.  



 

Wat voor ons ligt 

Zondagmorgen zal de Heilige Doop bediend worden. We zien ernaar uit! Nu we Johannes de 

Doper volgen, is een doopdienst een goed moment om stil te staan bij Jezus’ doop in de 

Jordaan. Er blijken in het evangelie twee verschillende dopen te zijn: die van Johannes, en 

de doop die Christus heeft ingesteld. Later (in Efeze, Hand.19) levert dat nog onduidelijkheid 

op. Wat was het verschil, en wat de overeenkomst? Een andere belangrijke en actuele vraag 

is, of de doop van Jezus (na al besneden te zijn) betekent dat er ook nu een volwassendoop 

nodig is. Om ons heen zoemt de redenering dat Jezus als kind besneden is en als 

volwassene gedoopt. En dús mogen/moeten wij na onze kinderdoop ook nog als 

volwassenen gedoopt worden… Het is daarom meer dan nodig dat we dit soort teksten goed 

leren verstaan. Prof. Graafland heeft in 1980 een gedegen boekje over de doop geschreven, 

waarin hij met name Mattheüs 3:15 uitlegt. Dit vers laat zien dat hier niet zomaar iets gebeurt 

wat wij tot op vandaag moeten herhalen, maar een uniek heilshistorisch moment. Alleen 

Christus kon op deze manier gedoopt worden, en daarin kunnen wij Hem nooit nadoen. 

Doen we dat wel, dan zetten we nagenoeg een is-gelijk-teken tussen Jezus en ons.  

De avonddienst wordt geleid door ds. Van der Knijff uit Wilsum, zelf hoop ik de middagdienst 

te leiden in Oosterwolde. We bidden elkaar gezegende diensten toe. 

 

Ten slotte 

Mede namens mijn vrouw een hartelijke groet in de Heere aan u en jullie allen, 

Uw A.J.M.   


