
Leerdienst ‘Heidelbergse Catechismus’ – zondag 32  Elburg, 4 februari 2024 
Schriftlezing: Galaten 5:13-26  
 
Zondag 32 
Vraag 86: Aangezien wij uit al onze ellende zonder enige verdienste van onze kant alleen 
uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen?  

Antwoord: Omdat Christus, nadat Hij ons met Zijn bloed heeft gekocht en bevrijd, ons ook 
door Zijn Heilige Geest tot Zijn beeld vernieuwt, opdat wij God met heel ons leven 
dankbaarheid bewijzen voor Zijn weldaden en dat Hij door ons geprezen wordt.  
Verder, opdat ieder voor zichzelf door de vruchten verzekerd zal zijn van zijn geloof. 
En opdat onze naaste door onze godvruchtige levenswandel ook voor Christus gewonnen 
wordt.  
Vraag 87: Kunnen dan degenen die in hun goddeloos, ondankbaar leven voortgaan en zich 
niet tot God bekeren, niet zalig worden? 
Antwoord: Volstrekt niet, want de Schrift zegt dat geen ontuchtpleger, geen 
afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, rover, of zo iemand het 
rijk van God beërven zal (1 Kor. 6:9; Ef.5:5-6).  
 
Kernpunten bij de preek: ‘De drievoudige vrucht van dankbaarheid’.   

• ‘Hoe leef je als christen?’ is een belangrijke vraag.  
• Maar in welk kader staat dat leven als christen? Is het een verplichte 

tegenprestatie? Is het een voorwaarde om de genade niet alsnog te verspelen? 
Paulus zou zo’n leven slavernij noemen.  

• De catechismus kiest heel opvallend voor het woord ‘dankbaarheid’. En bijv. 
niet voor het bijbelse woord ‘heiligmaking’ (1 Thess.4:3), mogelijk om te 
voorkomen dat we denken dat wij iets moeten doen. 

• In antwoord 86 staat niet wat wij moeten doen, maar wat Christus door Zijn 
Geest in ons doet! Het gaat niet om ons werk maar om het Zijne. Vergelijk 
antwoord 1!  

• De Heilige Geest brengt ons (door het geloof) bij Christus én vernieuwt ons 
vanuit Christus en naar het beeld van Christus. Het evangelie bestaat dus niet 
alleen uit de vergeving van onze zonden maar ook uit de vernieuwing van ons 
leven. (Calvijn sprak daarom over de duplex gratia, de tweevoudige genade). 

• ‘De Geest weerstaan of bedroeven’ betekent dus dat je je niet door de Heilige 
Geest tot dit nieuwe leven wilt laten leiden (antwoord 87). Daaruit blijkt dat je 
geen geloofsband met Jezus Christus hebt (Rom.8:9) en God niet behaagt. 

• De Heilige Geest heeft met deze vernieuwing van ons leven drie pijlen op Zijn 
boog: 

o De lof en toewijding aan God als herstel van ons oorspronkelijke 
levensdoel.  

o Het bevestigen van ons geloof in Jezus Christus door ons het nieuwe 
leven bij onszelf (en bij elkaar!) te laten opmerken. 

o Het winnen van onze ongelovige naaste, niet voor onze levenswandel of 
onze normen, maar voor Christus! Van een leven naar Gods wil knap je 
op, terwijl de werken van het vlees ons vernielen en afbreken.  
 

1. In welk kader staat voor jou het leven als christen?  
2. Hoe vind je het dat de vernieuwing van ons leven niet alleen een opdracht is, maar 

vooral ook een gave van de Heilige Geest? 
3. Steeds meer mensen om ons heen kennen de Heere Jezus niet. Hoe kunnen ze aan 

jou/ons iets zien dat hen jaloers maakt? Hoe kunnen we hierin groeien? 
 
Ik vind het fijn als je wat van je antwoorden en gedachten wilt delen. Reageer gerust naar 
ajmensink@hervormdelburg.nl of 06-12266947. 
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Weerklank lied 397 
In Weerklank staan berijmingen van alle 52 zondagen van de catechismus. Lied 397 is een 
berijming van zondag 32. We zingen het op de melodie van ‘Wat de toekomst brengen 
moge’.  
 

1. Ook al zijn wij door genade 
van de zondeschuld verlost, 
vrucht van Christus’ grote daden, 
want het heeft zijn bloed gekost., 
nochtans worden in ons leven 
door Hem losgekocht, bevrijd, 
goede werken voorgeschreven, 
tekenen van dankbaarheid. 

 
2. Christus maakt ons leven rijker: 

Hij herstelt en Hij geneest, 
zodat wij op Hem gaan lijken, 
Hij vernieuwt ons door zijn Geest. 
Hij vraagt dat ons hele leven 
steeds getuigt van dankbaarheid 
voor wat God ons heeft gegeven 
en Hem looft te aller tijd. 

 
3. Goede daden, goede werken, 

vruchten Christus toegewijd, 
gaan dan het geloof versterken, 
geven daarvan zekerheid. 
Wie zich christenen betonen 
in hun leven ied’re dag, 
doen de naaste tot Hem komen, 
door hun voorbeeld, hun gedrag. 
 

4. Maar wie zich niet wil bekeren, 
voortleeft met Gods wet in strijd, 
erft, zo wil Gods Woord ons leren, 
nooit en nimmer zaligheid.  


