
Leerdienst ‘Heidelbergse Catechismus’ – zondag 33  Elburg, 11 februari 2024 
Schriftlezing: Kolossensen 3:1 – 4:1  
 
Zondag 33 
Vraag 88: Uit hoeveel stukken bestaat de oprechte bekering van de mens?  

Antwoord: Uit twee stukken: de afsterving van de oude mens en de opstanding van de 
nieuwe mens. 
Vraag 89: Wat is de afsterving van de oude mens? 
Antwoord: Het is een innig berouw dat wij God door onze zonden vertoornd hebben, en 
die zonden hoe langer hoe meer haten en ontvluchten. 
Vraag 90: Wat is de opstanding van de nieuwe mens? 
Antwoord: Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstig en liefdevol 
verlangen om naar de wil van God alle goede werken te verrichten. 
Vraag 91: Maar wat zijn goede werken? 
Antwoord: Alleen die uit een oprecht geloof, volgens de Wet van God, tot Zijn eer 
geschieden, en niet die op ons eigen goeddunken of menselijke voorschriften gegrond zijn.  
 
Kernpunten bij de preek: ‘Opgewekt leven’ 

• Waarom krijgen we niet een dik handboek waarin precies staat wat we wel en niet 
mogen doen? 

• In plaats van een dik handboek krijgen we één kernwoord mee dat de hele 
christelijke levensstijl typeert: bekering.  

• Bekering is een zowel eenvoudig als radicaal begrip! 
• Het gaat hier niet over de ‘eerste bekering’ = het tot geloof in Jezus komen. Hier 

gaat het over de bekering als levensstijl vanuit het geloof in Jezus.  
• Waar herinneren de woorden ‘sterven en opstaan’ ons aan? 
• Om ons de nieuwe manier van leven te leren die bij de eer en de geboden van God 

past (= ‘de nieuwe mens’) leert de Heilige Geest ons de oude manier van leven af, 
die ons van nature vertrouwd en eigen is (= ‘de oude mens’). 

• Let dus goed op de verhouding en samenhang tussen sterven en opstaan! 
• Let ook op de emoties in antwoord 89 en 90: geweldig! 
• Het verschil tussen top down en bottom up. 
• Van een ik-mens een Hij-mens worden. Dit proces wordt voltooid in het sterven en 

opstaan van ons lichaam.  
 
Om verder over na te denken 

1. Klinkt ‘bekering’ je positief in de oren of juist niet? Hoe bedoelt God het? 
2. Hoe zit het met de radicaliteit van bekering in je eigen leven: sta je daarvoor open 

of duik je ervoor weg? Hoe doen we dit als gemeente? 
Ik vind het fijn als je wat van je antwoorden en gedachten wilt delen. Reageer gerust naar 
ajmensink@hervormdelburg.nl of 06-12266947. 

mailto:ajmensink@hervormdelburg.nl

