
Uit de pastorie – week 7 2024 
 
Wat achter ons ligt 
Vanaf het begin van dit jaar is dit al het vierde sterfgeval in de gemeente. Vanaf mijn 
komst in Elburg al de zoveelste keer dat iemand in de kracht van zijn/haar leven wordt 
weggenomen door de dood. Van jonge twintigers tot vitale zestigers. Er heerst 
verslagenheid, zoals we die zondagmorgen uitzongen met Psalm 141. Maar ik proef ook 
angst: hoe snel en onaangekondigd kan de dood toeslaan, en waar en bij wie zal het een 
volgende keer zijn? Of is het ook de prangende vraag: Heere, wat wilt U ons met dit alles 
zeggen? Vorig jaar hebben we met Psalm 139 die vraag ook gesteld: beproef mij en zie of 
er bij mij een schadelijke weg is, en leid mij op de eeuwige weg. Heeft de Heere een 
geding met de gemeente? Beproeft Hij ons, om in ons leven de onderste steen boven te 
krijgen? Vindt Hij het nodig om voor ons te onderstrepen dat we hier geen blijvende stad 
hebben maar dat we de toekomende zullen zoeken? Hoe vaak heb ik de afgelopen week 
niet aan de weektekst gedacht: Wie de Zoon heeft, heeft het leven; maar wie de Zoon 
niet heeft, die heeft het leven niet. Komen al onze vragen niet bij dit antwoord uit? De 
kwestie is niet: leven of sterven, gezond zijn of ziek, voorspoed of tegenspoed hebben, 
lang of kort leven. Dé kwestie is: in Christus zijn of niet. Hij wordt ons verkondigd, zoals 
zondagmorgen in de prediking van het brandoffer (Leviticus 1) opdat we onze 
rechtvaardigheid én onze heiligheid in Hem zoeken en vinden. Buiten Hem zijn we niets 
en hebben we niets dat God aangenaam is. Buiten Hem hebben we geen fundament, 
geen genade, geen toekomst. Maar in Hem is alles, zijn we alles en ontvangen we alles. 
Daarom zegt antwoord 1 van  de Heidelberger dat de enige troost die overblijft in leven 
én sterven, het volbrachte werk van Christus is. Door Hem ontvangen wij ook de 
bewarende zorg van de Vader en de vernieuwende liefde van de Heilige Geest. Wat 
spreidt Hij Zijn armen wijd voor ons open, wat roept Hij ons liefdevol en krachtig. ‘Laten 
wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade’ (Hebr.4:16). 
 
Wat voor ons ligt 
Zondagmorgen zal de Heilige Doop bediend worden. Nu we in de lijdensweken aan de 
hand van de oudtestamentische offers naar het lijden van Christus willen kijken, is het 
wel de vraag over welk offer het dan in een doopdienst moet gaan. Op de vroege 
maandagmorgen lees ik Leviticus 12. Als een kind geboren wordt, moet er een brand- én 
een zondoffer gebracht worden. Bij ons komt Leviticus 12 vervreemdend over. Alsof een 
vrouw onrein is als ze een kind baart, en dubbel zo lang onrein als het een meisje is… 
Het brandoffer kunnen we, na afgelopen zondag, nog wel plaatsen. Het is het offer van 
de toewijding van onze kinderen aan de Heere. Maar het zondoffer… Een schitterende 
sleutel ligt echter bij de Heere Jezus Zelf, voor Wie Jozef en Maria dit offer in de tempel 
brachten (Luk.2:22-24). Deze geschiedenis wordt door sommigen wel gebruikt als 
argument voor het zogenaamde ‘opdragen’ van kinderen. Maar als je dit gedeelte ook 
maar een béétje serieus bestudeert, zie je al dat hier van opdragen helemaal geen 
sprake is. Wat het wel is, en waarom we dit juist ook in een doopdienst kunnen lezen, 
hoop ik u zondag te kunnen verkondigen.  
In de avonddienst gaat prop. Krooneman uit ’t Harde voor, terwijl ik zelf naar het Urkse 
hoop af te reizen.  



Trouwens, een hartelijke oproep nog aan alle mannen van Elburg en omstreken, om 
zaterdagavond naar de Mannenzang in de Grote Kerk te komen. Vrouwen die het niet 
willen missen, kunnen via de livestream meekijken want in de kerk zelf zijn we dit keer  
‘als mannen onder elkaar’. Beter gezegd: als mannen voor Gods aangezicht. We doen 
het daarbij ook voor de opbrengst, namelijk het zendingswerk van Nico en Arja 
Timmerman in Papoea. De kerk is om 19.00 uur open en er is ‘plexat’. Kaarten zijn nog te 
bestellen via www.mannenzangelburg.nl.  
 
Ten slotte 
Allereerst dank voor de vele bemoedigingen die ik van u en jullie kreeg in deze weken vol 
rouw, waarbij ook nog een aangrijpend overlijden in onze vriendenkring kwam. Dat doet 
goed, temeer omdat ook eigen verdriet weer zo dichtbij komt. 
Daarnaast: door de vele begrafenissen loop ik pastoraal enorm achter. Er moeten nog 
verjaardagsbezoeken uit december gedaan worden, om nog maar niet te spreken van de 
bezoeken aan chronisch zieken en eenzamen. Maar schroom niet om contact te zoeken 
als het echt nodig is. 
Als laatste een hartelijke groet uit de pastorie, mede namens mijn vrouw, aan u en jullie 
allemaal. 
Uw A.J.M. 

http://www.mannenzangelburg.nl/

