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Wat achter ons ligt 
In de doopdienst in de Oosterkerk stonden we zondagmorgen stil bij het zondoffer. 
Leviticus omschrijft de bepalingen voor dit offer dat gebracht wordt als je ontdekt dat je 
onbewust of onbedoeld gezondigd hebt. In Leviticus 12 wordt dit zondoffer ook gebracht 
nadat een kraamvrouw haar reinigingsdagen volbracht heeft. We stuitten hier op een 
aspect dat wij niet meer kennen: bloedvloeiing maakt onrein. Dat komt omdat het bloed 
de drager van het leven is. Dat Christus Zijn bloed gaf, zegt dus ook dat Hij Zijn léven gaf 
tot in de dood. Waar bloeit vloeit, is zichtbaar dat wat God ten leven bedoelde, door ons 
ten dode is gekeerd. Hij koos voor het leven maar wij voor de dood. Dat een kraamvrouw 
hiervoor een zondoffer moet brengen, onderstreept het besef dat onze kinderen in een 
gebroken werkelijkheid ter wereld komen. Bij de voorbereiding viel me daarom het 
verschil op met de manier waarop wij tegenwoordig met blijde gebeurtenissen omgaan. 
Een geboorte en een trouwdag bijvoorbeeld. Zeker, het zijn gaven om de Heere voor te 
danken! Maar wij maken kraamfeesten en trouwpartijen tot zúlke idyllische en 
droomachtige festijnen, dat ook niets meer wijst op de realiteit van gebrokenheid en 
strijd. Geboren kinderen worden als prinsen en prinsesjes verheerlijkt (en verwend), 
bruidsparen trouwen als kasteelheren en -vrouwen op perfecte locaties en in dito kleren 
– maar pas op het gevaar dat we ons zo wel helemaal loszingen van de werkelijkheid 
waarin geen roze wolken bestaan. Romantisering is een groot gevaar, ook voor ons 
geestelijk leven. Het rake van de Bijbel is dat de Heilige Geest ons daarin een heel eerlijk 
en reëel beeld van het leven geeft, ja ook van het leven met de Heere. En dat zondoffer – 
dat wijst ons erop hoe de Heere in dit, door de zonde gebroken, leven ons nabij komt, 
ons verzoening en hoop verkondigt. Zeker als we bedenken dat het zondoffer vooruitwijst 
naar Christus en in Hem vervuld wordt. Door Hem is er een ‘maar’ dat we gelovig 
uitspreken bij alles wat ons aanvecht en aanklaagt. Ook voor onze kinderen!  
De middagdienst bracht ik door op Urk. We zongen er de psalmen zoals we ze 
zaterdagavond ook in de Grote Kerk zongen: machtig als een stem van vele wateren. En 
als ik het goed hoorde, klonk er ook op Urk nog een bovenstem. Maar Urk is Urk – een 
kerkelijke mierenhoop waarin kerkgangers zich uit alle richtingen en in alle richtingen 
naar de kerkgebouwen begeven. En als al die kerken dan op een regenachtige dag 
tegelijk uitgaan, is het kerkelijk filerijden. Mooi? Zeker, ook als je weet dat in bijna al die 
kerken dezelfde Psalmen worden gezongen, hetzelfde Woord op de kansel ligt. Tegelijk 
ook pijnlijk, al die kerkelijke scheuren. Als een doorn in het vlees blijft dat steken, ja ook 
als een doorn in het lichaam van Christus. Als Hervormden weten velen van ons nog wat 
een scheuring is, en met pijn kijk je hoe er op dit moment in andere kerken scheuren zijn 
die zomaar tot een scheuring kunnen worden. De kerk is in nood! Niet de nood die de 
wereld of de duivel ons aandoen, maar nood waar we zelf de hand in hebben. Alleen 
daarom al zou je zo verlangen naar het nieuwe Jeruzalem. Op de mannenzangavond 
zongen we ervan, over die lichtstad met zijn paarlen poorten: daar geen rouw meer en 
geen tranen. Geen scheuren en geen muren. Want geen zonde en vlees meer… God des 
levens, ach wanneer?! 



 
Wat voor ons ligt 
Zondagavond houden we de eerste van drie themadiensten dit jaar. Het thema is 
‘Geniet, maar niet met mate’. Genieten is een beladen woord, zeker voor christenen. We 
leven in een wereld waarvan wel gezegd wordt dat het 11e gebod luidt: Gij zult genieten. 
Maar een christen mag dat zeker niet? In de Vroege Kerk is er zelfs al discussie over 
geweest. Mogen we dit leven genieten of alleen maar gebruiken (in het Latijn: frui of uti)? 
We zijn toch op doorreis als vreemdelingen en pelgrims? En van veel van deze wereld 
kún je toch ook niet genieten? Er zijn in de christelijke geschiedenis daarom stromingen 
aan te wijzen van sterke wereldmijding en ascese: je onthouden van alles wat genot 
geeft, tot aan eten en drinken toe. Zie bijvoorbeeld Kolossensen 2:21. Dan voelen 
mensen zich al schuldig als ze van een gebakje hebben genoten. In de wereld wordt dan 
ook wel gedacht dat kerkmensen niet kunnen en mogen genieten, en dat het leven met 
de Heere vooral erg saai en somber is. Daarom is het een goede vraag: kan, mag en móet 
een christen genieten, en hoe dan? We gaan voor deze themadienst uit van de stelling 
dat een christen méér geniet dan een niet-christen. Welk geheim daarachter zit, komt in 
de dienst aan de orde. Ik hoop op tijd terug te zijn uit Driezum waar ik de morgen- en 
middagdienst mag leiden. In de morgendienst gaat bij ons ds. Vonk Noordegraaf uit 
Uddel voor. We wensen elkaar een gezegende zondag toe.  
 
Ten slotte 
Een hartelijke groet uit de pastorie, van mijn vrouw en mij, aan u en jullie allen.  
Uw A.J.M. 


