Leerdienst ‘Heidelbergse Catechismus’ - zondag 34a Elburg, 3 maart 2024
Schriftlezing: Efeze 2 : 1-10

Zondag 34

Vraag 92: Hoe luidt de wet des Heeren?

Antwoord: (hier volgen de Tien Geboden volgens Exodus 20:1-17)

Vraag 93: Hoe worden deze Tien Geboden ingedeeld?

Antwoord: In twee tafels, waarvan de eerste leert hoe wij ons tegenover God moeten
gedragen; de tweede, wat wij onze naaste verschuldigd zijn.

Vraag 90: Wat is de opstanding van de nieuwe mens?

Kernpunten bij de preek: ‘Hoera voor de wet’

Dat het christelijk geloof en de wet iets met elkaar te maken hebben, is voor
iedereen natuurlijk zo helder als wat. Maar hoe?

o Als een ‘way of life’: je bent vooral bezig met wat je wel/niet mag

o Als een manier om in de hemel te komen

o Als iets waarbij het christelijk geloof vooral een kwestie van fatsoen is (en

waarbij je dus iedereen met het vingertje veroordeelt die zich niet aan dat
fatsoen houdt)

Wat gaat in de bovenstaande mogelijkheden fout?
In de catechismus is de wet heel verpletterend aan de orde gekomen in zondag 2-
4. Met de wet komen we ‘er’ niet. Met Jezus Christus wél! God sticht geen relatie
met jou op grond van wat jij ervan maakt, maar op grond van Jezus’ volbrachte
werk en genade.
Nu komt de wet in de catechismus toch weer terug. De aanleiding lees je in
antwoord 91, dat onze werken goed zijn als ze in overeenstemming zijn met de wet
van God. Let dus goed op: in zondag 2-4 stond de wet in het gedeelte over de
ellende, in zondag 34-44 in het gedeelte over de dankbaarheid. Het schilderij hangt
dus in een andere lijst. Maakt dat verschil?
In een HGJB-blad las ik deze week de uitspraak: ‘Gods wet is een weg, niet naar
Hem maar met Hem’. De wet helpt ons om het nieuwe leven te leren. De wet is in
de handen van de Heilige Geest Die ons van binnenuit vernieuwt (wedergeboorte)
en je gewillig en bereid maakt om voor God te leven (antwoord 1, helemaal aan het
begin!). Zo worden wij een nieuwe schepping, gaan we Gods beeld weer dragen in
de omgang met Hem en met onze naaste.
In de wet bewaart de Heere ons tegen onszelf en tegen onze oude mens. Ook
bewaart Hij de samenleving voor het destructieve kwaad dat ontstaat als iedereen
zijn eigen hart volgt.
Ook deze vernieuwende werking van de Heilige Geest behoort tot de verkiezende
liefde van God!

Koppel de wet dus nooit los van je relatie met God en met de Heere Jezus.

Om verder over na te denken

1.

2.

Vind jij het belangrijk om precies te weten wat je van God wel en niet mag doen?
Waarom?

De Joden vieren elk jaar het feest ‘De vreugde der wet’ (Simchat Thora). Waarom
hebben wij als christenen niet zo’'n feest? Of hebben we een feest wat er toch wel
een beetje op lijkt?



