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Wat achter ons ligt 
Afgelopen week bliezen we een paar dagen uit in Drenthe. Zeker in deze tijd van het jaar 
is het een stille provincie, zeker als je Hoogeveen voorbij bent, stiller dan de Veluwe. Ik 
kwam eindelijk weer wat aan lezen toe. Als eerste las ik het boek ‘Gebroken Halleluja’ 
van de Zweedse schrijver Tomas Sjödin. Van deze schrijver overleden twee kinderen aan 
een ernstige ziekte. Op een dag wordt hij tot in het diepst van zijn ziel geraakt door 
klokgelui. Dat brengt hem tot een zoektocht naar de geschiedenis, de techniek maar 
vooral de betekenis van het klokluiden. Het intrigeerde me omdat ik zelf ook altijd op een 
onverklaarbare wijze wordt geraakt door het luiden van een klok. Dan gebeurt er iets van 
binnen dat ik niet kan beschrijven. In die titel ‘Gebroken Halleluja’ wordt er toch iets van 
onder woorden gebracht. We zingen het lied van de God Die de dood te sterk is, aan Wie 
de overwinning toekomt omdat Hij alle machten en krachten zal verslaan – maar we 
zingen het hier nog in gebrokenheid als een lofzang in mineur. Hoewel het niet direct 
over klokken gaat, schreef ik wel een zin uit het boek over waar ik nog lang over wil 
nadenken: ‘Bidden is je hart een paar minuten openstellen voor de God van het leven, de 
onvoorwaardelijke ontmoeting aandurven waarbij het hart de blik van de goede God 
ondergaat’.  
Ook las ik het boek ‘De bekeerlinge’ van Stefan Hertmans. Ik kocht het bij de kringloop in 
Hoogeveen. Het is gebaseerd op een waar gebeurd middeleeuws verhaal uit de 11e 
eeuw. Een jonge Franse christin wordt verliefd op een Joodse student. Haar ouders 
verbieden haar de omgang met deze jongen maar de liefde is sterker. Ze vluchten, 
trouwen en vestigen zich in een bijna onvindbaar dorp in de Provence. Naast het 
sluimerende antisemitisme waarmee ze te maken hebben, lijdt ze gruwelijk onder de 
wreedheden van de kruisvaarders die vanuit heel Europa naar Jeruzalem trekken om het 
van de moslims te bevrijden. Deze kruisvaarders doden haar man en ontvoeren twee van 
haar kinderen. Ze begint aan een wanhopige zoektocht die haar tot in Egypte brengt. Op 
het gerucht dat haar ontvoerde kinderen in Frankrijk bij haar ouders zouden zijn, keert ze 
terug. Ze raakt volkomen verward, psychotisch, en ontsnapt ternauwernood aan de 
brandstapel waarop men haar wegens vermeende hekserij wil verbranden. Haar laatste 
levenstijd brengt ze door in de wilde natuur waar ze uiteindelijk in eenzaamheid sterft. 
Zoals gezegd is de kern van het verhaal historisch. Voor de rest heeft de schrijver zijn 
verbeelding gebruikt, mede op basis van wat bekend is over de kruisvaarders, het 
middeleeuwse antisemitisme en de omgang tussen Joden, moslims en christenen in die 
tijd. Waar ik vooral van schrok, was de fatale impact van de kruisvaarten waartoe de 
paus eind 11e eeuw opriep. Wat hebben ze maatschappelijk ontwrichtend gewerkt, maar 
ook tot radicalisering van de verhoudingen in het Midden-Oosten geleid. En dat allemaal 
‘in de Naam van God’… Dat de kerk hier zo de hand in heeft gehad, is wel een van haar 
grootste politieke zonden geweest. Dat heeft misschien toch wel te maken met de 
verleiding om het Koninkrijk der hemelen op aarde te willen stichten. Die verleiding is er 



nog steeds, zeker waar christelijk geloof en cultuur zich met elkaar hebben 
vereenzelvigd. Dan grijpen we in naam van het geloof naar macht en geweld om ons 
territorium te verdedigen. Of stemmen we op partijen die met vleselijke middelen ‘onze 
christelijke traditie en waarden’ nog een beetje willen beschermen. Het is 
levensgevaarlijk.  
Na een week vakantie werd het weer zondag. Door een teruggekregen preekbeurt elders 
kon ik op het laatste moment de morgendienst in het voor mij onbekende Oudewater 
vervullen. Een oude Utrechtse stad waarvan bij kerkhistorici bekend is dat Arminius er 
ooit geboren en gedoopt was… Ik kwam er zowaar nog een Elburgse tegen, onder de 
grote menigte mensen die na de dienst op het kerkplein bleef napraten met elkaar. De 
gemeente is net zo’n brede Hervormde gemeente als hier in Elburg, alleen met een 
andere volksaard. Voor een dienst in een andere gemeente maak je als dominee 
meestal geen nieuwe preek; je deelt links en rechts hetzelfde voedsel uit. En wat mooi is 
het om te merken dat dat Woord in verschillende contexten toch steeds hetzelfde zegt!  
 
Wat voor ons ligt 
Zondag is het de vijfde lijdenszondag. In de morgendienst staan we opnieuw bij een van 
de oudtestamentische offers stil. Na het brandoffer (Lev.1) en het zondoffer (Lev.4/12) 
overdenken we nu het wat meer bekende offer op Grote Verzoendag (Lev.16). Als we dit 
hoofdstuk lezen met het oog op Christus en Zijn werk, wat wordt het dan een rijke 
profetie! Maar wat onderstreept het tegelijk ook de noodzaak om Hem te kennen in de 
kracht van het werk dat Hij op Golgotha volbracht. Zonder verzoening hebben we geen 
toekomst bij God, staan we zonder Middelaar voor Zijn aangezicht. De Hebreeënbrief 
bindt ons dat zo sterk op het hart. Vandaar die hartstochtelijke aansporing: ‘Laten wij 
dan naderen!’ 
De middagdienst hoop ik in Wapenveld te zijn. Ik zette er ooit mijn eerste voetstappen 
als catecheet. In Elburg zette ooit ds. Schonewille zijn eerste pastorale en catechetische 
voetstappen. Inmiddels is hij predikant in het Betuwse Ochten. Vandaaruit hoopt hij 
zondagavond weer eens in ons midden te zijn.  
Op woensdag 13 maart is het Biddag voor gewas en arbeid. We oefenen in ons 
afhankelijkheid en vertrouwen op de Heere. Alleen onze kerkgang is daarmee al een 
belijdenis. In de middagdienst gaat ds. J.W. van de Kamp voor. We rekenen mede op de 
trouwe opkomst van jonge gezinnen en kinderen. In de avonddienst hoop ik zelf voor te 
gaan. De preek zal dan gaan over het gebed van Agur in Spreuken 30:7-9. Met twee 
groepen catechisanten hebben we dit gedeelte bestudeerd en zo de dienst voorbereid.  
 
Ten slotte 
Mede namens mijn vrouw een hartelijke groet in de Heere aan u en jullie allen, 
Uw A.J.M. 


