
 
Uit de pastorie – week 11 2024 
 
Wat achter ons ligt 
Zondagmorgen maakten we een begin aan het lezen van Leviticus 16 over de Grote 
Verzoendag. Vers 1 geeft een concrete maar ook heel aangrijpende aanleiding voor de 
instelling van deze dag: de dood van de priesters Nadab en Abihu. Ze hadden de 
tabernakel en daarmee de dienst van de Heere ontheiligd. Nadrukkelijk is de Grote 
Verzoendag dan ook bedoeld om het heiligdom te verzoenen. Dus de hele tabernakel en 
priesterschap, inclusief de hogepriester. We trokken de lijnen door naar een aspect waar 
wij ook niet zo vaak bij stilstaan. We weten dat we persoonlijk verzoening nodig hebben 
door het bloed van Christus, maar beseffen minder dat heel ons gemeente-zijn ook 
alleen maar voor God kan bestaan door het offer van Christus. Onze erediensten, ons 
bezoekwerk, onze preken, ons kringwerk, onze levenswandel – het beantwoordt nooit 
aan de volstrekte heiligheid en eer van God. En wat geen recht doet aan Zijn eer, kan 
voor Hem niet bestaan. Daarom is het zo’n gave en wonder dat de Heere Zelf de weg van 
het offer opent. In het offer neemt Hij het onvolmaakte aan. Als kerk bestaan we dus ook 
echt bij de gratie van God. Enerzijds geeft dat een grote reden tot verootmoediging. Het 
kruisigt elk gevoel van zelfgenoegzaam kerkelijk leven. Biddagen waren vroeger niet 
zonder reden ook boetedagen, dagen van kerkelijke en landelijke verootmoediging: 
‘Heere, U komt aan ons altijd tekort’. Ons gemeente-zijn en onze erediensten zijn de 
Heere tegelijk toch welbehagelijk om Jezus’ wil. Daarom bidden wij in Jezus’ Naam, 
zingen wij in Jezus’ Naam, preken wij in Jezus’ Naam, komen we als catechisanten en 
kringleden bijeen in Jezus’ Naam. Alles door de Middelaar! De twee gedachten van 
verootmoediging om eigen tekort én vrijmoedigheid in Christus komen samen in het ene, 
diepe Bijbelse begrip ‘vreze des Heeren’. Dát is de houding waarmee de gemeente voor 
haar Heere en Koning staat en leeft. Dát is ook de Bijbelse ‘sfeer’ van een eredienst en 
van een kerkgebouw. En als dat de houding en sfeer van de gemeente gezamenlijk is, 
dan is dat ook de houding en sfeer van elk gemeentelid en zijn/haar huishouden 
persoonlijk. Sola gratia.  
 
Wat voor ons ligt 
Zondagmorgen bereiden we ons voor op de bediening van het Heilig Avondmaal. Het ligt 
voor de hand dat we daarbij doorlezen in Leviticus 16. Het gebeuren met de twee bokken 
predikt ons op een oudtestamentische wijze het evangelie van Christus. We merkten al 
wel: als je de Hebreeënbrief naast Leviticus leest, wordt heel veel duidelijk tot op 
Christus. We gaan niet alleen Leviticus beter verstaan, maar ook het evangelie van de 
gekruisigde Heiland.  
Voor de avonddienst verwachten we hier de Urkse ds. Krooneman. Zelf hoop ik na lange 
tijd weer in Hasselt voor te gaan. We bidden elkaar gezegende diensten toe. 
 
Ten slotte 
Mede namens mijn vrouw een hartelijke groet in de Heere aan u en jullie allen. 
Uw A.J.M. 


