
Uit de pastorie – week 18 2025 
 
Wat achter ons ligt 
Afgelopen zondag werd het Woord door gastvoorgangers bediend. Zelf was ik in Lemmer en in 
Driezum. Twee gemeentes die, in vergelijking met Elburg, klein zijn. Daar zitten twee kanten aan. 
Enerzijds de intimiteit, het elkaar kennen en nodig hebben. In Driezum dacht ik terug aan de 
Avondmaalszondagen daar, waar we met 20 tot 35 Avondmaalgangers rond de kleine tafel zaten, 
als een gezin. Een kleine gemeente is anderzijds ook heel kwetsbaar. In een kleine gemeente 
merk je het al snel als je iemand mist – in een grote gemeente kan het maanden of zelfs jaren 
duren voordat men elkaar mist en gaat zoeken. Ik was zondag verwonderd dat deze beide kleine 
gemeenten er nog mogen zijn. Wat is de Heere zuinig op Zijn gemeente. En laten wij dat ook zijn. 
In een donkere, god-loze wereld wordt de gemeente ons geschonken als toevluchtsoord, als 
woning van de Heere. Daar wil Hij met zondaren samenwonen. En die zondaren, die wonen er 
om Jezus’ wil als broeders samen.  
 
Wat voor ons ligt 
Zondag hoop ik beide diensten weer ‘thuis’ te zijn. In de morgendienst lezen we uit Johannes 21 
over de ontmoeting van de opgestane Heiland met Petrus. Op de wijze van de liefde komt Jezus 
bij Petrus terug op zijn zondige verloochening. Er is, nagenoeg onuitgesproken, berouw én 
vergeving. Vanaf dit moment zal Petrus Jezus gaan volgen op Jézus’ manier, niet langer op zijn 
eigen manier.  
In verband met de dodenherdenking is de avonddienst vervroegd naar 17.00 uur. U en jullie 
hebben nog een tweede preek tegoed over het 7e gebod en zondag 41. Opvallend was immers 
dat de catechismus in de uitleg van het 7e gebod nauwelijks ingaat op vragen rond echtbreuk en 
echtscheiding, laat staan dat de catechismus positief onderwijs over het huwelijk geeft. Het 
huwelijksformulier bijvoorbeeld doet dat wel als het uitlegt hoe we in het huwelijk godvrezend 
leven. Maar de opstellers van de catechismus zijn dicht bij de vermaning van het 7e gebod 
gebleven: dat we niet overspelig inbreken in het huwelijk van een ander. En dat we vooral in de 
gaten moeten hebben, welk vuurtje in ons hart kan gaan branden (of welk vuurtje we in 
andermans hart laten ontbranden) door ‘onzedelijkheid’. Het onheilig omgaan met ons lichaam 
(dat een tempel van de Heilige Geest is) wordt in de kortste keren tot een bron van zonde en 
kwaad. Maar hoe doet een christen dat dan? Vind daar je weg maar eens in! Vandaar dat we in 
deze tweede leerdienst over het 7e gebod stilstaan bij de heiliging van ons lichaam en onze geest 
als het gaat om seksualiteit en lichamelijkheid.  
 
Jubileum 
Deze week, op 1 mei om precies te zijn, was het 25 jaar geleden dat onze koster Wim Westerink 
in dienst trad van de Hervormde Gemeente. Een baan waarin je minstens zo druk bent als een 
dominee, zeker als je de zorg hebt voor twee kerkgebouwen, een aula en een kerkelijk centrum 
en waar mensen je voor van alles en nog wat nodig hebben. Wat zijn we Wim gaan waarderen! 
Behulpzaam, altijd zoeken naar een oplossing, soms een sterk verhaal met een glimlach, maar 
op andere momenten serieus en betrokken op het leven van de gemeente. Het kan zo gek niet 
gaan of je hoort in ieder geval twee vaste uitdrukkingen van Wim: ‘Bakje koffie?’ en ‘Komt goed’. 
We zijn wijs met Wim en de gaven die de Heere hem gaf om de gemeente ermee te dienen.  
Wim, we wensen je met Annet en je gezin, de zegen van onze goede God en Koning toe om in 
gezondheid en in liefde je werk in ons midden voort te kunnen zetten! 
  
Ten slotte 
Mede namens mijn vrouw een hartelijke groet in de Heere aan u en jullie allen.  
Uw A.J.M. 

 


