Leerdienst ‘Open en bloot’ - zondag 41 (2) - Elburg, 4 mei 2025
Schriftlezing: 1 Thessalonicensen 4:1-8

Zondag 41, vraag 108: Wat leert ons het zevende gebod?

Antwoord: Dat alle onzedelijkheid door God vervloekt is en dat wij daarom, door er een
hartgrondige afkeer van te hebben, eerbaar en ingetogen leven, hetzij in de heilige
huwelijkse staat of daarbuiten.

Vraag 109: Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en soortgelijke
schandelijkheden?

Antwoord: Omdat ons lichaam en onze ziel tempels van de Heilige Geest zijn, wil Hij dat
wij die allebei zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onzedelijke daden,
gebaren, woorden, gedachten, begeerten en wat de mens daartoe kan verleiden.

Kernpunten bij de preek

e Lukthet ons in deze tijd nog wel om op een Bijbelse manier met
seksualiteit om te gaan?! Seks is een must geworden, een recht.

e Ook de eerste christelijke gemeenten stonden hier volop in. Let op de
vele waarschuwingen in het NT tegen ontucht, hoererij, hartstocht etc.
(porneia). Daartegenover: de oproep tot (seksuele) heiligmaking.

e Wat we niet moeten doen: seksualiteit verdringen 6f demoniseren.

e Watleren wij van de geschiedenis van David en Bathseba (2 Sam.11)?
Wat hadden ze beiden anders moeten/kunnen doen?

e Het gevaar van eenzaamheid en verveling. De vicieuze cirkel:
eenzaamheid > seksuele ontsporing > eenzaamheid >
verslaving/negatief zelfbeeld > enz. enz.

e Bij veel dingen/moeite vragen we een ander: wil je me helpen?
Waarom niet bij seksuele strijd?

e Seksualiteit die losgekoppeld wordt van de relatie met man/vrouw én
van de relatie met God, wordt tot zonde en wordt respectloos.

e De betekenis van Davids besnijdenis! In het verlengde daarvan: de
betekenis van onze doop:

o Begraven van de oude mens = het zondig omgaan met
seksualiteit, niet het begraven van de seksualiteit zelf

o Opstaan van de nieuwe mens = heilig omgaan met je lichaam en
seksualiteit: tot eer van God (Hooglied). Innerlijke schoonheid
is belangrijker dan uiterlijke schoonheid (1 Petr.3:4).

e Wat mag wel/niet? Criterium: kun je de Heere er achteraf voor
danken?

e Strijd en vergeving in de kracht en het bloed van de Heere Jezus.

Om verder over na te denken
1. Wat zou een open gesprek over (jouw) seksualiteit voor jou betekenen? Met
wie kun je dit gesprek aangaan?
2. Hoe bewaar jij (of, als je samen bent: hoe bewaren jullie samen) je seksuele
reinheid, of waar wordt het moeilijk?
3. Welke vraag heb je na de preek overgehouden? Wil je die mailen/appen? Ik zie
uit naar je reactie via 06-12266947 of ajmensink@hervormdelburg.nl.
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