
Leerdienst ‘U zult niet stelen – zondag 42 - Elburg, 18 mei 2025  
Schriftlezing: 1 Timotheüs 6 : 3-12 

 
Zondag 42, vraag 110:  Wat verbiedt God ons in het zesde gebod?  
Antwoord:  God verbiedt niet alleen het stelen en roven, wat de overheid bestraft; maar 
Hij noemt ook diefstal: alle verkeerde handelingen en vergrijpen, waarmee wij het bezit 
van onze naaste in handen proberen te krijgen, hetzij met geweld of schijn van recht, zoals 
met vervalsing van gewicht, lengte, maat, waar en munt, hetzij met woeker of door wat 
voor middel dan ook dat God verboden heeft. Hij verbiedt bovendien alle gierigheid, alle 
misbruik en verkwisting van Zijn gaven.  
Vraag 111: Maar wat gebiedt God u in dit gebod? 
Antwoord: Dat ik het belang van mijn naaste, waar ik kan en ertoe in staat ben, bevorder 
en met mijn naaste zo doe als ik zelf wilde dat men met mij deed. Bovendien, dat ik trouw 
mijn werk verricht om de behoeftigen te kunnen bijstaan. 
 
Kernpunten bij de preek 

• Met dit gebod beschermt God zowel het bezit van een ander als dat 
van jouzelf. Wat heilzaam! Want hebzucht levert zo verschrikkelijk 
narigheid op.  

• Was hebzucht niet het middel om Adam en Eva tot de zondeval te 
verleiden? 

• Waar tevredenheid ontbreekt, krijgt hebzucht een kans.  
• Wij zijn als verlangende wezens geschapen: ‘onrustig is ons hart, 

totdat het rust vindt in U, o God’ (Augustinus).  
• Kun je ook van geloof/godsdienst een geldkwestie maken? 
• Hebzucht leidt tot allerlei kwaad: benadeling, ruzies, koop- en 

godverslaving, schuldproblemen (Klarna!), egoïstische 
werkhouding, etc.   

• Maar ook in groter verband: Senegal, consumptie- en welvaarts-
maatschappij waarin zwakken de dupe worden, klimaatellende, 
geen vrijwilligers meer. 

• Wat betekent Jezus’ komst in deze wereld? Hij was het 
tegenovergestelde van hebzucht (Fil.2:6-7) en rijkdom 
(Matth.8:20). Bekering is ook een bekering van hebzucht 
(Zacheüs!) tot liefde (Matth.7:12). Je gaat anders om met je bezit (1 
Kor.7:30/31), je werk, je gaven. 

• Niet wie heeft, is rijk – maar wie geeft, is rijk. (Hand.20:35) 
 

Om verder over na te denken  
1. Herken je het verband tussen hebzucht en een innerlijke geestelijke leegte, 

misschien ook wel bij jezelf? 
2. Hoe kunnen we als christelijke gemeente het verschil maken in een wereld die 

draait om consumptie, welvaart en bezit?  
3. Er zijn veel grote wereldproblemen die door onze welvaart veroorzaakt 

worden (klimaatcrisis, vluchtelingencrisis, armoedecrisis etc.). Betekent dat 
dat je er zelf weinig tegen kunt doen? Hoe dan? 
Ik zie uit naar je reactie via 06-12266947 of ajmensink@hervormdelburg.nl. 
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