
Uit de pastorie – week 21 2025 
 
Wat achter ons ligt 
Zondagavond was het 8e gebod aan de orde. Dat we niet mogen stelen, is zo helder als 
kristal. Echt stelen doen we dan ook niet, daar zorgen we wel voor. Maar de catechismus 
boort met het Woord een stuk dieper en spreekt ons aan op onze hebzucht. We zijn 
eindeloos vindingrijk om ongemerkt en ongezien ons eigen voordeel te zoeken, ook al is 
dat bijna altijd ten nadele van de ander. Als Paulus zegt dat de hebzucht een wortel is 
van alle kwaad, heeft dat zelfs een wereldwijde omvang. We kunnen crises rond 
vluchtelingen en klimaat niet los zien van onze hang naar welvaart, rijkdom en bezit. Ik 
vertelde in de preek wat ik op de radio had gehoord: dat veel kleine Senegalese vissers 
gedwongen zijn te vluchten omdat grote, buitenlandse vissersschepen de zee voor hun 
neus leegvissen. Van armoede vluchten ze naar Europa waar ze vervolgens worden 
uitgejouwd omdat het economische (dus onrechtmatige) vluchtelingen zouden zijn. 
Maar we hebben het zelf veroorzaakt met onze massaconsumptie. Massa is kassa, heet 
een populair programma, maar het blijkt wel een cruciale factor te zijn in de ontwrichting 
van hele landen en volken, zoals in Senegal. De zonde van de hebzucht is een macht 
geworden waartegen we ons als individuen weerloos voelen. Toch geloven we dat de 
Heilige Geest, als Hij bekerend in ons werkt, iets nieuws weet te geven: de gave van de 
tevredenheid. Daarin mag de christelijke gemeente zich onderscheiden van de wereld, 
hoe moeilijk ze dat ook vindt. In het woord tevredenheid zit het woord vrede – de vrede 
van Christus gaat alle verstand en bezit te boven. Wie daaruit leven mag, wordt een 
tevreden mens! 
 
Wat voor ons ligt 
Zondagmorgen zal de Heilige Doop bediend worden aan een aantal kinderen van de 
gemeente. Misschien is het goed om in deze tijd tussen Pasen en Hemelvaart Mattheüs 
28 nog weer eens te lezen. Het zendings- en doopbevel van de Heere Jezus staat in het 
teken van Zijn uitspraak dat Hem alle macht is gegeven in hemel en op aarde. Hij heeft 
heerschappij over alles en allen moeten voor Hem buigen. De doop is het teken dat Hij 
ons voor Zich opeist en inneemt, ons onder Zijn heerschappij brengt. Dat is een 
heerschappij van genade en verlossing. In een doopdienst leren we zo allemaal weer 
onze doop verstaan. 
De avonddienst is een leerdienst over het 9e gebod. De Heere Zelf is een God van 
waarheid. Hij heeft de waarheid lief en haat de leugen. Met dit gebod beschermt Hij onze 
naaste tegen benadeling door onze woorden. Dat geldt allereerst de rechtspraak waarin 
we ‘getuigen’ over een zaak; van dat getuigenis hangt een vonnis mede af. Woorden 
kunnen dus veel impact hebben! Maar het geldt daarom ook voor alle woorden die we 
spreken. Door de liefde leert de Heilige Geest ons om ook met onze woorden het goede 
voor onze naaste te zoeken. Zoals de Heere Zelf met Zijn Woord ook voor ons altijd het 
goede voor heeft! 
 
Ten slotte 
Mede namens mijn vrouw een hartelijke groet in de Heere aan u en jullie allen.  
Uw A.J.M. 


