
Uit de pastorie – week 22 2025 

 

Wat achter ons ligt 

Zondagmorgen werden 4 kinderen gedoopt. Wat komt de Heere in onze doop beslissend 
dichtbij! Dat hoorden we in de preek over Mattheüs 28:18/19. De laatste verzen van het 
Mattheüs-evangelie zijn bekend als het zendingsbevel. Ook zijn het stuk voor stuk drie 
verzen met een eigen inhoud: dat de Heere Jezus alle macht heeft, dat de discipelen 
gezonden worden om alle volken tot Zijn discipelen te maken, en dat Hij alle dagen met 
ons is, tot aan de voleinding van de wereld. Deze drie verzen moeten we in samenhang 
met elkaar lezen. Dan krijgen ze een enorm diepe en wijde inhoud. Ze haken zo in elkaar, 
dat je deze verzen niet van elkaar mag losmaken. Dat gebeurt wel veel, en dan gaan de 
teksten ook een eigen leven leiden. Zoals vers 20: dat is geen algemene belofte aan een 
individuele christen (‘God is altijd bij ons’), maar het is een belofte bij de vervulling van 
de roeping van de apostelen. Ze zullen heel wat gaan meemaken als ze de volken tot 
Jezus’ discipelen willen maken. Daar vertelt de zendings- en kerkgeschiedenis 
aangrijpende verhalen over. Vanuit de mens lijkt het soms onbegonnen werk. Maar de 
Heere komt erin mee en laat Zijn werk niet los. Ook vers 18, dat Hem alle macht gegeven 
is, moeten we niet los van de context lezen. Ik legde uit dat het woordje macht op twee 
manieren te vertalen is en dat vers 18 inhoudelijk doorloopt in vers 19. Het 
zendingsbevel rust in het feit dat Christus alle macht gegeven is. Wat kun je veel 
ontdekken als je de Schrift nauwkeurig leest en bestudeert!  

In de avonddienst werd ons de betekenis van het 9e gebod verkondigd. Mooi zoals de 
catechismus de geboden praktisch uitlegt én ook wijst op de positieve bedoeling van de 
Heere: dat we door de liefde ook met woorden onze naaste dienen. Ook het 9e gebod 
wordt door de liefde vervuld. Leviticus 19:14-18 gaf allerlei voorbeelden van manieren 
waarop we het 9e gebod kunnen overtreden: een dove vervloeken, een blinde laten 
struikelen, je door belangen laten leiden in de rechtspraak, laster rondstrooien, je 
naaste niet terechtwijzen, wrok en haat koesteren. U zult na afloop van de dienst ook 
wel gedacht hebben: wat maken we ons toch snel schuldig aan dit gebod. Zondag was in 
het GZB-boekje precies het gedeelte uit Jakobus aan de orde, waarin hij spreekt over de 
zonden van de tong. Hoe snel heb je een woord gesproken dat je had moeten inslikken? 
Hoe snel gaat het gesprek over iemand anders? In de consistorie spraken we er nog even 
over door, hoe het komt dat we sneller óver iemand spreken dan mét iemand. Is dat 
onwil, kwade bedoeling, conflictvermijding? Of is het, zoals iemand zei, de angst om 
iemand pijn te doen met je woorden? Dan is het een milde, sparende liefde, mits we 
onze gedachten dan niet met een derde delen. Maar wat we, zelfs uit sparende liefde, 
niet tegen elkaar zeggen, daarmee bouwen we elkaar ook niet. In liefde kun je veel tegen 
elkaar zeggen hoor. Als je bidt om wijsheid, wil de Heilige Geest ons helpen om in liefde 
en waarheid met elkaar het open gesprek te voeren. Wat kan er dan, zoals we met Psalm 
85 zongen, veel moois gaan opbloeien in het Koninkrijk van God!  



 

Wat voor ons ligt 

Komende zondag zal het Woord in Elburg door gastvoorgangers worden verkondigd. Zelf 
hoop ik ’s morgens in Oene Woord en sacrament te bedienen, in dezelfde familie waar ik 
deze week een huwelijk mocht bevestigen. Voor de avonddienst word ik in Woudenberg 
verwacht. Ook komende week is er weer een trouwdienst. We wensen het bruidspaar 
een onvergetelijke dag toe, we bidden elkaar gezegende diensten toe.   

 

Ten slotte 

Mede namens mijn vrouw een hartelijke groet in de Heere aan u en jullie allen.  

Uw A.J.M. 


