
Uit de pastorie – week 23 2025 

 

Wat achter ons ligt 

Afgelopen zondag preekte ik beide keren elders. Hoe fijn het ook is om elders voor te gaan, in de 

eigen gemeente voel je je als dominee toch het meest op je gemak: de vertrouwde gezichten, het 

kennen van elkaar, het kunnen teruggrijpen op wat er in de gemeente speelde of speelt. Iets verder 

achter ons liggen een trouwdienst en de hemelvaartsdienst. Op Hemelvaartsdag lazen we psalm 110, 

de psalm die in het Nieuwe Testament het meest geciteerd wordt. De eerste christenen hadden dus 

hele andere lievelingspsalmen dan wij. Want na Psalm 110 volgt in het Nieuwe Testament Psalm 2 als 

meest geciteerde psalm. Om de eenvoudige reden dat zij daar zo heerlijk hun Heiland in terug konden 

vinden! De eerste christenen zongen de psalmen dus niet zozeer om er hun eigen geloof en gevoel 

mee te uiten, maar om er hun Heiland in te belijden. Nooit kan iemand zeggen dat een 

nieuwtestamentische christen aan de Psalmen tekort komt. Ze zijn allemaal meegegaan naar het 

Nieuwe Testament, naar het leven met Christus! Het is best een spannende vraag of wij de Psalmen 

nog op de juiste manier verstaan en zingen. Nu het Pinksteren wordt, weten we van de belofte van de 

Heilige Geest Die ons de Schriften leert verstaan tot op Christus.  

 

Wat voor ons ligt 

Wij zien uit naar de viering van het Pinksterfeest. De uitstorting van de Heilige Geest is zo’n rijke gave 

van de verhoogde Christus. Hij maakt levend wat dood is, richt op wat gebogen is, verlicht wat duister 

is, Hij keert om wat met de rug naar God toe staat. Pinksteren is daarom ook een hoopvol feest. Een 

feest dat ons aanspoort om te bidden om de Heilige Geest en ons door Hem te laten leiden. In de 

morgendienst op 1e Pinksterdag zullen we het Pinksterevangelie uit Handelingen 2 lezen, mogelijk 

verzegeld van een lezing uit een ander Bijbelboek. ’s Avonds gaat ds. Pater voor, ongetwijfeld 

verkondigt hij weer een ander aspect van het veelkleurige werk van de Heilige Geest. Op 2e 

Pinksterdag is het thema van de samenkomst ‘Bij-Een’. Naar aanleiding van Handelingen 2:37-47 

staan we stil bij wat de Heilige Geest doet in het samenbrengen van gelovigen.  

Op 13 juni is er opnieuw een trouwdienst. Omdat de kerk in Elburg niet beschikbaar is, wordt deze 

dienst in de Hervormde Kerk van Zalk gehouden. Die afstand is ook voor Elburger gemeenteleden wel 

te doen, lijkt me. We wensen het bruidspaar een rijke dag toe, en Gods zegen voor de toekomst.  

 

Ten slotte 

Mede namens mijn vrouw een hartelijke groet in de Heere aan u en jullie allen.  

Uw A.J.M. 

 


