
Uit de pastorie – week 36 2025 

Wat achter ons ligt 

In de morgendiensten volgden we de geschiedenissen van de Heere met Abram. Steeds 
vaker valt op dat we deze geschiedenissen nodig hebben om het Nieuwe Testament te 
kunnen begrijpen. Neem alleen al de wonderlijke ontmoeting met Melchizedek, de 
priester-koning van Salem. Voor mij was het nieuw dat deze ontmoeting precies op het 
moment valt dat de koning van Sodom Abram aan zich probeert te binden. Niet alleen 
Lot moest een keuze maken (Genesis 13) maar ook Abram. En ook wij. Vergelijk je de 
twee koningen in Genesis 14 en wat ze te bieden hebben, dan liggen ze mijlenver uit 
elkaar. Zonder de Heilige Geest weten we het wel: dan vallen we voor het aanbod van 
Sodom. Kiezen voor de wereld gaat ons honderd keer makkelijker af dan kiezen voor de 
Heere. Maar wat maakt de Heilige Geest het anders als Hij ons oog opent voor de 
vergankelijkheid van een leven in de rijkdom van Sodom en deze wereld, en de 
eeuwigheid van wat de Koning van de gerechtigheid Jezus Christus ons biedt!  

Deze keuze van Abram wordt door de Heere bevestigd in Genesis 15. We lazen de eerste 
verzen van dit hoofdstuk in een dienst waarin de heilige doop werd bediend aan 5 
kinderen van de gemeente. Tegenover het loon dat de koning van Sodom biedt, belooft 
de HEERE Zichzelf als Schild en Loon aan Abram! Hier klinken die machtige woorden ‘Ik 
ben’. Abrams ongeloof en twijfel wordt overwonnen als de Heere hem op de sterren laat 
zien. Geloof is overwonnen ongeloof. Het geloof van Abram is daarom niet meer en niet 
minder dan een antwoord op en nazeggen van de woorden van God: ‘U bent’. En dat zegt 
alles, dat geeft de doorslag! Zo wil de Heere ons onze doop laten verstaan. Zo wil Hij ons 
ook aan Zijn tafel ontvangen. In het geloof dat Zijn woorden zó waar zijn dat we er zalig 
van worden.  

We sloten in de avonddiensten de korte serie over Amos af. Het laatste hoofdstuk eindigt 
wonderlijk genoeg toch nog met een heilsprofetie. En die is rijk! Amos profeteert van de 
komst van Christus als Koning in het huis van David, van het Pinksterfeest waarbij Joden 
en heidenen worden gebracht aan Jezus’ voeten, en van Zijn wederkomst waarna alles 
eeuwig nieuw zal zijn. De Amospreken waren pittig, in zijn tijd en in de onze. Maar 
achteraf gezien waren ze belangrijk en nodig. De heilige liefde van de Heere dringt erin 
aan op leven van liefdevolle gehoorzaamheid. Dat is tot Zijn eer en tot onze zaligheid.  

 

Wat voor ons ligt 

Komende zondag zal het Heilig Avondmaal in de gemeente bediend worden. We hopen 
verder te lezen in Genesis 15 waar de Heere Abram een veelzeggend teken en zegel geeft 
van Zijn verbond: geslachte dieren waar Hij als een fakkel tussendoor gaat. Dat 
onderstreept ook de ernst van Zijn verbond. Wie Zijn verbond veracht, zal als deze 
geslachte dieren worden. Maar als we in geloof zien, zien we het geslachte Lam van God. 



Het is om onze ongerechtigheid verbrijzeld, verpletterd onder de brandende toorn van 
God over onze zonden. De Heere Jezus staat in het Heilig Avondmaal centraal. En als we 
aangaan, is dat om Hem te belijden als onze enige Zaligmaker en Koning. We bidden 
elkaar rijk gezegende diensten toe.  

 

Ten slotte 

Een hartelijke groet in de Heere van mijn vrouw en mij, aan u en jullie allen. Na acht jaar 
kwam een oude onrust in de pastorie terug: de hervormde gemeente te Kinderdijk-
Middelweg hoopt een beroep op ons uit te brengen. U had de hoorders wel gezien, juist 
toen het thema van de preek ‘Ik vertrek’ was. Maar daar moet u maar niet teveel aan 
ophangen. Wat de Heere allang weet, weet ik op dit moment nog helemaal niet. We 
bidden om wijsheid en leiding van Zijn hand.  

Uw A.J.M. 

 


