
Uit de pastorie week 40 2025 

Wat achter ons ligt 

De dienst van zondagmorgen was de afsluiting van de themaweek van kerk en school. 
Toen het thema bekend was (‘Avonturen’, ontleend aan de kinderboekenweek) hebben 
we als voorgangers en leerkrachten gekozen voor 3 verhalen uit het bewogen leven van 
Paulus. Op zich laten deze verhalen zich al lezen als spannende verhalen. Wat heeft 
Paulus veel meegemaakt in zijn leven! in 2 Korinthe 11 somt hij alle gevaren op waaruit 
de Heere hem gered heeft: schipbreuken, complotten, gevangenschappen, martelingen 
en nog veel meer. Op de Wildemaet mocht ik aan twee klassen het verhaal vertellen van 
Paulus’ bevrijding uit de gevangenis in Filippi (Hand.16). Maar wie gelovig leest, ziet iets 
anders. Het is de weg die het Woord door deze wereld gaat, op bevel van de Heere Jezus. 
De storm en de schipbreuk in Handelingen 27, waar de preek over ging, betekenden niet 
alleen dat Paulus in gevaar was maar vooral dat het Woord ‘in het water zou vallen’ en 
zijn doel niet zou bereiken. Het Woord van God wordt door allerlei storm en gevaar, door 
allerlei tegenwerking gehinderd. Maar de Heere zorgt voor Zijn Woord en brengt het tot 
aan de einden der aarde!  

Zondagavond was ik in Achterberg. Ik was er nog nooit geweest. Een gemeente die door 
de scheuring in 2004 en latere ontwikkelingen zo aangrijpend klein is geworden dat er 
zondagavond niet meer dan 20 mensen in de kerk zaten. Ik heb grote bewondering voor 
de moed van kerkenraad en gemeente om in deze omstandigheden door te gaan. Daar 
kunnen we als ‘grote’ gemeente veel van leren: om vol te houden en trouw te blijven, ook 
als het uiterlijk allemaal niet zo aantrekkelijk is en we ons innerlijk over een soort 
drempel heen moeten zetten.  

 

Wat voor ons ligt 

Komende zondag is het Israëlzondag. De christelijke gemeente draagt de onopgeefbare 
verbondenheid met het oude bondsvolk van God hoog in het vaandel. De huidige 
situatie van de staat Israël stelt ons tegelijk voor heel indringende vragen. Wie er iets 
over wil zeggen, ook vanuit de Schrift, voelt dat hij op eieren loopt. Er is in de 
verschillende opvattingen soms geen millimeter ruimte voor nuance. Wat me in het 
huidige conflict tussen Israël en Hamas opvalt, is dat we vanuit Jeruzalem we 
oorlogstaal horen maar geen geloofstaal. Hoe functioneert het geloof in  Israëls God in 
dit conflict? Vertrouwt men toch meer op wapens en bondgenoten dan op de HEERE? 
Hoe lezen ze in Israël op dit moment een tekst als Psalm 20:8: ‘Dezen vertrouwen op 
strijdpaarden en die op paarden, maar wij zullen de Naam van de HEERE, onze God in 
herinnering roepen’? Het belangrijkste gebed voor Israël is dat het zijn God zal kennen 
en dienen, door Jezus Christus! In de morgendienst zal ds. Van Mourik met ons stilstaan 
bij deze onopgeefbare verbondenheid met Israël, terwijl ik dat zelf in Zeist hoop te doen. 



Voor de avonddienst weet ik nog niet of ik in het kader van de Israëlzondag met u en jullie 
Genesis 16 zal lezen. Dat gaat over Hagar en Ismaël en dus ook over de verhouding van 
Israël tot de omringende volken. Als het qua tijd deze week lukt, hoop ik daarover te 
preken. Zo niet, dan wordt de avonddienst een leerdienst. Aan de hand van zondag 45 
staan we dan voor het eerst stil bij het gebed. We bidden elkaar gezegende diensten toe.  

 

Ten slotte 

Voor het beroep naar Kinderdijk-Middelweg bedankte ik. Menselijkerwijs was het een 
heel passend beroep, dat hebben we van weerskanten ervaren. Maar van Bovenaf bleef 
het stil, werd de gemeente me niet op het hart gebonden. Wat de Heere verder met ons 
voorheeft, is voor ons verborgen. We willen iedereen bedanken die vanuit de gemeente 
met ons meeleefde in gebeden en andere vormen van betrokkenheid. Vooralsnog zetten 
we de hand weer in Elburg aan de ploeg! 

Een hartelijke groet in de HEERE van mijn vrouw en mij, aan u en jullie allen, 

Uw A.J.M. 

 


