
Leerdienst ‘Heidelbergse Catechismus’ – zondag 45 (1)   5 oktober 2025 
Schriftlezingen : Psalm 119:1-16 en Mattheüs 7:7-12  

 
Zondag 45 
Vraag 116: Waarom hebben christenen het gebed nodig?  

Antwoord: Omdat het gebed het voornaamste deel van de dankbaarheid is, die God van 
ons eist. En omdat God Zijn genade en de Heilige Geest alleen wil geven aan hen die Hem 
met een innig verlangen zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken.  
 
Kernpunten bij de preek ‘Gebed zonder eind’ 

• De plaats van het gebed in de catechismus:  
o helemaal achteraan en toch het belangrijkste?! 
o na de geboden – waarom niet ervoor?! 

• Van gebod naar gebed 
• Waarom het gebed noodzakelijk is 
• Stelling: de mate van je geloof hangt samen met de mate van je gebedsleven 
• Hoe actief of lauw zijn we in ons gebedsleven? 
• Aan het gebed hangt een belofte van God: de Heilige Geest. Voor het leven in 

dankbaarheid heb je Zijn genade nodig – die is je ook beloofd in de doop.  
• Bijvoorbeeld bij het maken van keuzes. 
• Hoe moeten we tegen het gebed aankijken: wij spreken en God antwoordt, of: 

Hij spreekt en wij antwoorden.  
• Gebed en Bijbel horen onlosmakelijk bij elkaar. Zonder Bijbellezen wordt 

bidden ‘maar wat voor je uit praten’ en komen we ook niet op de goede 
gebedsonderwerpen.  Zonder Bijbel droogt ons gebedsleven op. 
 

Om verder over na te denken  
1. Het gebed wordt wel de ‘ademhaling’ van onze ziel genoemd. Heb jij een 

regelmatige en gezonde ‘ademhaling’? Waarom vind je dat? 
2. Veel gebedsproblemen hebben te maken met een verkeerde visie op het gebed. 

Wat heb je vanavond over het gebed geleerd en wat betekent dat voor jouw 
gebedsleven? 

3. Wat gebeurt er met jouw gebeden als je je gebeden ziet als antwoord op wat 
God (in de Bijbel) tegen jou zegt? 

 

 


