
Leerdienst ‘Heidelbergse Catechismus’ – zondag 45 (2) 
Elburg, 12 oktober 2025 
Schriftlezingen: Psalm 142 en Mattheüs 6 : 5-8   

 
Zondag 45 
Vraag 117:  Wat behoort tot een gebed dat God aangenaam is en door Hem wordt verhoord?  

Antwoord: Ten eerste, dat wij alleen de enige, ware God, Die Zich in Zijn Woord aan ons 
geopenbaard heeft, van harte aanroepen om alles wat Hij ons geboden heft Hem te vragen. Ten 
tweede, dat wij onze nood en ellende goed en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht 
van Zijn majesteit verootmoedigen. Ten derde, dat wij deze vaste grond hebben, dat God ons 
gebed, hoewel wij het niet waardig zijn, omwille van de Heere Christus, zeker wil verhoren, zoals 
Hij ons in Zijn Woord beloofd heeft. 
Vraag 118: Wat heeft God ons bevolen Hem in het gebed te vragen? 
Antwoord: Alles wat wij naar geest en lichaam nodig hebben, zoals de Heere Christus dat heeft 
samengevat in het gebed dat Hij ons Zelf geleerd heeft. 
Vraag 119: Hoe luidt dat gebed?  
Antwoord: Het Onze Vader. 
 
Kernpunten bij de preek ‘Goed bidden: Wie, wat en hoe?’ 

• Een herkenbare vraag: wanneer bid je nou goed? 
• Alleen tot God bidden: niet tot heiligen of Maria.  
• Waar kun je niet voor bidden?  
• Bidden voor ‘wat nodig is’ is iets anders dan bidden voor wat wij ‘nodig vinden’: wat 

wij nodig hebben, heeft te maken met wat ons levensdoel is. In een goed gebed vraag 
je om de goede dingen. 

• Catechismus beperkt het gebed tot het ‘vraaggebed’. Maar ook een lofzegging, een 
schuldbelijdenis en een klaaggebed moeten voor God aangenaam zijn en door Hem 
verhoord worden. 

• Over het hoe: nederigheid en zekerheid = schuldbesef en vertrouwen. 
• ‘God verhoort niet omdat wij bidden; wij bidden omdat God verhoort’.  
• Twee concrete punten: 

o Je komt ook naar de kerk voor het gebed, om daaraan deel te nemen. De kerk 
is een unieke gebedsgemeenschap in deze wereld! 

o Het belang van hardop bidden, samen en voor jezelf.  
 

Om verder over na te denken  

 


