Uit de pastorie - week 42 2025
Wat achter ons ligt

Wat is het ontzettend fijn om in de leerdiensten met het gebed bezig te zijn! Er is zoveel
gebedsonderwijs in het Woord van God te vinden. Een groot deel van dat onderwijs is
samengevat in de catechismus, ook als het gaat om de vraag welke gebeden God
aangenaam zijn. Steeds valt mij op dat de focus van het gebed op Hem gericht is. Het
gaat er in het gebed niet om dat wij ‘iets’ bereiken maar dat wij ‘lemand’ bereiken. Ook
gaat het er niet om dat wij iets aan het gebed hebben, maar Hij. Aan het slot van de
preek legde ik de vinger bij de betekenis van het hardop bidden. In kerkdiensten en
vergaderingen is hardop bidden gewoon — stel je voor dat dat stille gebeden zouden zijn!
Dat er ook thuis hardop gebeden wordt, wordt al lang gestimuleerd. Maar waarom doen
we het in onze persoonlijke gebeden ook niet? Verrassend genoeg kwam ik in de
Redelijke Godsdienst van ds. Wilhelmus a Brakel (1700) een heel concrete passage
tegen over het hardop bidden. Hij wees me op Psalm 142 en Psalm 81. Daar wordt
gesproken over een concrete stem en mond waarmee wij bidden. Zouden we onze stem
voor alles gebruiken, behalve voor ons spreken met de Heere? Ook a Brakel stimuleert
dus het hardop bidden. Het is voor je geestelijk leven zo goed. Het helpt je in de
concentratie. Tegenwoordig is vanuit taalfilosofie en -psychologie duidelijk dat
gesproken taal een belangrijk voertuig is. Bijvoorbeeld bij de verwerking van ingrijpende
dingen en emoties. Het helpt ons bijvoorbeeld om problemen en zorgen in een gesprek
te delen met een vriend, een ambtsdrager of een hulpverlener. Dingen uitzeggen, er
woorden aan geven is psychisch heel gezond. Nu, vanuit de Bijbel wisten we dat eigenlijk
alwel. Maar niet iedereen brengt het in praktijk. Begint u/jij er ook mee?

Wat voor ons ligt

Zondagmorgen lezen we Genesis 16, over de zwangerschap van Hagar. In deze
geschiedenis zit meer actualiteit dan we op het eerste gezicht vermoeden. Paulus geeft
aan deze geschiedenis in Galaten 3 en 4 nog een andere belangrijke toepassing die alles
te maken heeft met het geestelijk leven van de gemeente: leven wij als slaven of als
kinderen?

In de avonddienst zou ik ook gewoon ‘thuis’ zijn, ware het niet dat de Hervormde
Gemeente te Putten (wijk 1) een beroep wil uitbrengen. Als er geen bezwaren tegen de
procedure worden ingebracht, gaat dit beroep op 17 oktober in. Vanwege de
herfstvakantie en een paar andere dingen is afgesproken dat ik dan ook meteen op 19
oktober in de avonddienst in de Puttense Oude Kerk zal voorgaan. Ds. Noorderijk uit
IJsselmuiden hoopt dan de dienstin Elburg te leiden. We bidden om gezegende diensten
en om wijsheid rond het uit te brengen beroep.

Ten slotte
Een hartelijke groet in de HEERE van mijn vrouw en mij, aan u en jullie allen,

UwA.J.M.



