
Uit de pastorie – week 47 2025 

 
Wat achter ons ligt 
Met meer dan gemiddelde vreugde kijk ik terug op de Avondmaalszondag. Niet alleen omdat de 
kerk beter bezet was dan ooit; ook niet alleen omdat er meer Avondmaalgangers waren dan ooit. 
Maar vooral omdat de vrede van de Heere zo op de gemeente rustte. Wat was het goed toeven in 
Zijn huis! Dat was het ook voor mij persoonlijk: een Avondmaalszondag zonder al teveel 
aanvechtingen. Wat hebben we in leven en sterven nodig dat we de Heere Jezus belijden als 
onze Koning en Heiland. Wat hebben we het als gemeente nodig om op dit ene fundament te 
blijven staan én erop gebouwd te worden. Het is mijn vurig gebed dat de Heilige Geest dieper en 
dieper in ons midden uitwerkt wat Hij ons zondag liet verkondigen.  
 
Wat voor ons ligt 
Komende zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We zullen de namen noemen van de 
gemeenteleden die ons het afgelopen kerkelijk jaar door de dood ontvallen zijn. Dat zijn er best 
veel, waaronder ook enkele (heel) jonge gemeenteleden. De achterblijvende families zijn voor 
deze dienst uitgenodigd. Laten we hen liefdevol en troostvol ontvangen en omringen. Nu ik de 
kerkbode schrijft, weet ik nog niet wat de tekst voor de prediking zal worden. Voor mijzelf lees ik 
momenteel de beide Thessalonicenzenbrieven. In deze brieven spreekt Paulus veel over de 
eindtijd, de wederkomst en wat dat voor ons hier en nu betekent. Vanmorgen luisterde ik naar 2 
Thessalonicenzen 2. Profetisch schrijft Paulus over de ontwikkelingen van de tijd en de 
mensheid op weg naar de dag van de Heere. Brandend actueel! En goede stof voor de 
verkondiging op eeuwigheidszondag!  
In de avonddienst hoopt ds. Van Mourik uit Emst voor te gaan. We bidden elkaar gezegende 
diensten toe.   
 
Ten slotte 
Als de kerkbode verschijnt, is de beslissing voor het beroep uit Huizen gevallen. Dat het een 
moeilijke beslissing zou worden, heb ik vanaf het begin van de contacten aangevoeld. Dat wil 
zeggen: voor een van beide gemeenten, voor Elburg of Huizen. Maar als de Heere spreekt, wordt 
het in zekere zin makkelijk. We bidden om Zijn vrede voor ons allen.  
We hadden deze zomer al afgesproken dat we eind november een week vakantie zouden 
houden. We wisten toen nog niet hoeveel beroepingsdrukte er op ons af zou komen en welke 
beslissingen er mogelijk in de tussenliggende tijd genomen moesten worden. Nu de laatste 
beslissing is genomen, zijn we dankbaar dat we er een week tussenuit mogen om op adem te 
komen.  
Ik sluit af met een hartelijke groet in de Heere aan u en jullie allen, ook van mijn vrouw  
Uw A.J.M. 
 


