
Leerdienst ‘Heidelbergse Catechismus’ – zondag 47 7 december 2025 
Schriftlezingen: Johannes 12:20-28 en Johannes 17:1-6 

 
Zondag 47 
Vraag 122:  Wat is de eerste bede?  

Antwoord: Uw Naam worde geheiligd. Dat wil zeggen: geef ons ten eerste dat wij U op de 
juiste wijze kennen en U heiligen, roemen en prijzen om al Uw werken, waaruit Uw 
almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid helder stralen. 
Vervolgens dat wij ons gehele leven, onze gedachten, woorden en werken, daarop richten 
dat Uw Naam om onzentwil niet gelasterd maar geëerd en geprezen wordt. 
 
Kernpunten bij de preek: ‘Wat het zwaarste is, moet het zwaarste wegen’ 

1. Wat weegt ons het zwaarste? 
• Waar je wel/niet voor bidt laat zien wat voor jou belangrijk is.  
• Wat is belangrijk voor een christen? Psalm 115:1. Zo leefde en bad ook Jezus. 

2. Wat weegt de Heere het zwaarste? 
• God is het zuinigst op Zijn Naam. ‘Heerlijkheid’ heeft met gewicht te maken. 
• In alles wat Hij geschapen heeft, heeft Hij Zijn Naam geopenbaard. 
• In de zondeval hebben we dat juist van elkaar los gemaakt: we kijken niet meer 

naar de schepping en de wereld in het licht van Gods Naam. We hebben onze 
eigen naam overal opgeschreven, met alle gevolgen van dien. 

• Ook in de Naam Jezus heeft God Zich bekend gemaakt. Hij heiligde en 
verheerlijkt Zijn Vader, droeg de straf voor alles waarmee wij Hem 
ontheiligden. 

• Wij moeten ook de Naam van Jezus heiligen, belijden, vereren en aanroepen! 
3. Wat zwaar weegt, hoeft niet zwaar te zijn  

• Catechismus houdt het gebed dicht bij onszelf, we kijken niet naar anderen.  
• Het gebed om het heiligen van Gods Naam raakt ook ons handelen. Dat de 

wereld met God spot, komt misschien wel omdat wij zo weinig van Zijn Naam 
laten zien in ons leven. Let daarentegen op wat Jezus zegt in Mattheüs 5:16! Je 
heiligt Gods Naam als je leeft naar Zijn concrete wil, door de liefde die de Heilige 
Geest in je hart werkt. Dan hoeft het helemaal niet zwaar te zijn! 

• Hoe reageer je op vloeken? Niet je vingertje gebruiken maar je mond. 
• Wat gebeurt er als wij bidden ‘Uw Naam worde geheiligd’ in situaties van 

nood?!  
• Eenmaal zal de hele schepping vol zijn van de Naam van God, in alle 

heerlijkheid en heiligheid! 
 

 


