Leerdienst ‘Heidelbergse Catechismus’ - zondag 48 14 december 2025
Schriftlezingen: Psalm 93 en 1 Korinthe 15 : 20-28

Zondag 48

Vraag 123: Wat is de tweede bede?

Antwoord: Uw Koninkrijk kome. Dat wil zeggen: regeer ons zo door Uw Woord en Uw
Geest dat wij ons hoe langer hoe meer aan U onderwerpen; bewaar Uw kerk en breid haar
uit; vernietig de werken van de duivel en elke macht die zich tegen U verheft, evenals alle
boze plannen die tegen Uw heilig Woord beraamd worden; totdat de volkomenheid van
Uw rijk aanbreekt, wanneer Gij alles zult zijn in allen.

Kernpunten bij de preek: ‘Een hartstochtelijk gebed’
1. Hartstochtelijke liefde

In de Psalmen is het Koningschap van God een belangrijk onderwerp. Als
Schepper heeft de Heere recht op de gehoorzaamheid van de hele wereld.
Maar die gehoorzaamheid is er sinds de zondeval niet meer; de Heere is met
een tegenoffensief begonnen en wint langzaam maar zeker terrein en gezag
terug.

Het Koninkrijk is niet alleen iets van de toekomst, maar ook van het hier en nu:
‘geregeerd worden door Zijn Woord en Geest'.

Het is wezenlijk voor een christen om naar de heerschappij van God te
verlangen, ook in zijn/haar eigen leven.

2. Hartstochtelijke onrust

De uitdrukking ‘hoe langer hoe meer’ lijkt uit te gaan van een groeimodel. Maar
begint onze wereld steeds meer op het Koninkrijk van God te lijken?!

Jezus’ eigen onderwijs: hoe verder het Koninkrijk weg lijkt, hoe dichterbij het
is. Naar het einde toe wordt het alleen maar erger en moeilijker (Matth.24,
Rom.8, 2 Thess.2).

En de kerk dan? Getuigt in de kerk alles van Gods Koningschap?! Lijden we aan
de zonden van onszelf en van de gemeente?

3. Hartstochtelijk verlangen

De doorbraak en overwinning van Gods Koningschap en Koninkrijk zijn
gefundeerd in de opstanding van de Heere Jezus. Tot aan de wederkomst zijn
er alleen kleine stukjes en beetjes van Zijn rijk te zien, maar daarna is God alles
in allen.

Het is typisch christelijk om naar Gods toekomst te verlangen.

Dat verlangen stempelt ook onze levenswandel: niet wereldgelijkvormig maar
hemelgezind. Hoe minder verlangen, hoe slordiger wandel.



