
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



Zingen voor de dienst: 
 
God van licht: Opw 807 
 

In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 

In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 

Refrein: 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont, waar U woont. 

Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 

U schijnt feller 
dan de sterren. 
Heer, U leidt ons door de storm. 

God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 



God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust. 

Waar U woont, waar u woont, waar u woont. 
 
 
Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus: Oké4kids 18 
Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus, 
ik wil meer en meer gaan lijken op Hem. 
Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus, 
ik wil meer gaan lijken op Hem. (x2) 
 
In alles wat ik ben en alles wat ik doe, 
wil ik zijn zoals Jezus dat wil. 
Dus ook op elk moment, en niet zo 'af en toe', 
want dat maakt een heel groot verschil. 
 
Refrein: ik wil meer en meer.. 
 
Ik wil graag dat de mensen Jezus in mij zien, 
omdat ik een getuige wil zijn. 
Al ben ik nog wat jong, nou en, en bovendien 
is voor Jezus niemand te klein. 
 
Refrein 
 
 
Welkom 
 
Intochtslied:  Laat het feest zijn in de huizen - Opw 553 
 
Laat het feest zijn in de huizen, 
mensen dansen op de straat. 
Als het onrecht buigt voor Jezus 
en het volk weer bidden gaat. 



 
Refrein:  
In de bergen, door de dalen: 
hoor ons loflied overal. 
In de hemel en op aarde 
als uw glorie komen zal. 
 
Laat Uw licht zien in het duister 
als wij buigen voor het kruis. 
Laat Uw heerlijkheid verschijnen 
in de wereld, in ons huis. 
 
Refrein: In de bergen..  
 
Halleluja, Halleluja  
 
Refrein: in de bergen.. 
 
Votum en groet  
 
Zingen: Jezus, ik wil heel dichtbij U komen - Opw 502 
 
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen, 
in uw nabijheid wil 'k zijn. 
Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen, 
U maakt mij heilig en rein. 
  
In de schuilplaats van de Allerhoogste 
blijf ik onder uw vleugels, o Heer. 
Uw schaduw beschermt mij, 
uw troon is mijn toevlucht. 
U bent mijn leven, mijn eer. 
 
Geloofsbelijdenis 
 



Gebed 
 
Schriftlezing: Mattheus 22: 1-14 
1-2 Jezus gaf nog een voorbeeld om uitleg te geven over Gods 
nieuwe wereld. Hij zei: ‘Een koning geeft een groot feest, omdat zijn 
zoon gaat trouwen. 3Hij geeft zijn knechten de opdracht om de 
gasten voor het feest op te halen. Maar de gasten willen niet komen. 
4Dan stuurt de koning andere knechten naar de gasten, met de 
boodschap: ‘Luister, de maaltijd staat klaar. De koeien en stieren zijn 
geslacht en alles is klaar. Kom naar het feest:’ 5Maar de gasten 
luisteren niet. Ze gaan andere dingen doen. Sommigen gaan naar hun 
land om te werken. Anderen gaan naar hun winkel. 6En weer 
anderen grijpen de knechten van de koning. Ze slaan hen en 
vermoorden hen. 7Dan wordt de koning erg kwaad. Hij stuurt zijn 
soldaten om de moordenaars te doden en hun stad in brand te 
steken. 8Daarna zegt de koning tegen zijn knechten: ‘Alles is klaar 
voor het feest. Maar de gasten zijn het niet waard om te komen! 9Ga 
daarom nu het land in, en nodig iedereen uit die je tegenkomt.’ 10De 
knechten gaan het land. Ze nemen iedereen mee die ze tegenkomen. 
Goede mensen en slechte mensen door elkaar. Zo komen er veel 
gasten op het feest. 
11De koning komt bij de gasten kijken. Hij ziet een man die geen 
feestelijke kleren draagt. 12De koning zegt: ‘Zeg vriend, hoe kun je 
hier komen zonder feestelijke kleren?’ De man weet niet wat hij 
moet zeggen. 13Dan zegt de koning tegen zijn dienaren: ‘Bind hem 
vast aan zijn handen en voeten, en gooi hem naar buiten. Breng hem 
ver weg, naar de donkerste plaats, waar iedereen huilt van ellende en 
spijt.’ 14Toen zei Jezus: ‘Zo zal het ook zijn met de nieuwe wereld. 
Daar zijn veel mensen voor uitgenodigd. Maar er zijn weinig mensen 
die er echt bij horen.’ 
 
Roos & Fien 
 
 
 



 
Zingen: Joy - Opw 900 
 
I’ve got joy in the morning, Joy in the evening. 
You keep me dancing in every season. 
Whatever comes tomorrow, I’ve got joy. 
 
Why would I not sing of your praises, 
Even when troubles come. 
Why would I not worship forever, 
‘cause I’ve seen the good You’ve done. 
 
And I’m not ashamed, I’m a sinner saved. 
No, I’m not afraid anymore. 
What the world calls foolish, You call freedom. 
Now I won’t hold back anymore. 
 
I’ve got joy in the morning, Joy in the evening. 
You keep me dancing in every season. 
Whatever comes tomorrow, I’ve got joy. 
 
I’m letting go, I’m wild in your presence, 
Dance ‘till the sun comes up. 
You make me strong, whenever I praise You. 
Jesus, You fill my cup. 
 
And I’m not ashamed, I’m a sinner saved. 
No, I’m not afraid anymore. 
What the world calls foolish, You call freedom. 
Now I won’t hold back anymore. 
 
I’ve got joy in the morning, Joy in the evening. 
You keep me dancing in every season. 
Whatever comes tomorrow, I’ve got joy. 
 



I’ve got joy, joy, joy down in my heart, Hallelujah   
 
I’ve got joy in the morning, Joy in the evening. 
You keep me dancing in every season. 
Whatever comes tomorrow, I’ve got joy. 
 
I’ve got joy in the sunshine,  Joy in the rain. 
You keep me dancing again and again. 
Whatever comes tomorrow, I’ve got joy! 
 
 
Uitleg bijbelgedeelte 
 
 
Zingen: Jezus liefde voor mij: Sela 
 
Dank U mijn Vader voor al uw genade, die U liefdevol geeft. 
Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd,  
door Hem die in mij leeft. 
U heeft mij in liefde aanvaard, die mijn hart veranderd heeft. 
U heeft mij rechtvaardig verklaard, wat mij rust en vrede geeft. 
  
Al wat ik ben, dank ik aan Hem: aan Jezus’ liefde voor mij. 
Zolang ik besta, volg ik Hem na; krijgt Hij gestalte in mij. 
  
Laat mij verder groeien, laat vruchten opbloeien  
van uw heilige Geest. 
Maak mij overvloedig, standvastig en moedig,  
geef mij wat nog ontbreekt. 
Heer, werk met genade in mij: dat mijn hart U niet bedroeft. 
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij: uw genade is mij genoeg. 
  
Niets houdt mij tegen mij over te geven, aan U: Jezus alleen. 
U leidt mij door diepten; met krachtige liefde draagt U, mij 
erdoorheen. 



U heeft mij de liefde verklaard, die mijn hart veroverd heeft. 
U bent mijn bewondering waard: U bent alles waar ik voor leef! 
 
Verbeelding 
 
Zingen: Als ik naar de bergen kijk -  Sela 
 
Als ik naar de bergen kijk, 
het pad dat ik moet gaan, 
dan voel ik mij een kwetsbaar mens. 
Waar komt mijn hulp vandaan? 
 
Als ik naar de bergen kijk, 
de diepte van het dal, 
dan voel ik mij een kwetsbaar mens. 
Wie vangt mij als ik val? 
 
Onze Heer die alles maakte, 
de schaduw op ons pad, 
blijft met ons verbonden. 
Hij waakt bij elke stap. 
Onze Heer die alles maakte, 
beschermer voor altijd. 
Waar wij gaan en komen, 
Hij blijft in eeuwigheid. 
 
Wie wijst mij de weg omhoog 
als mij het zicht ontbreekt? 
Wie ziet mij als ik zoekend ben 
naar wat mij richting geeft? 
 
Wie gaat met mij door het dal, 
het donkerst van de nacht? 
Wie hoort mij als ik roep om hulp? 
Wie geeft mij nieuwe kracht? 



 
Voorbede, stil gebed, Onze Vader hardop bidden 
 
 
Slotlied: Jezus overwinnaar - Opw 832 
 
Waar U verschijnt wordt alles nieuw 
Want U bevrijdt en geeft leven 
Elke storm verstilt door de klank van uw stem 
Alles buigt voor Koning Jezus 
U bent de held die voor ons strijdt 
U baant de weg van overwinning 
Elke vijand vlucht ieder bolwerk valt neer 
Naam boven alle namen hoogste Heer 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam 
Jezus overwinnaar 
 
De duisternis licht op door U 
De duivel is door U verslagen 
Dood waar is je macht 
Waar is je prikkel gebleven 
Jezus leeft en ik zal leven 
De schepping knielt in diepst ontzag 
De hemel juicht voor onze Koning 
En de machten van de hel weten Wie er regeert 
Naam boven alle namen hoogste Heer 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam 
Jezus overwinnaar 
 



Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam 
Jezus overwinnaar 
 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam 
Jezus overwinnaar 
 
 
We ontvangen de zegen van God    
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