Leerdienst ‘Heidelbergse Catechismus’ - zondag 51 Elburg, 8 februari 2026
Schriftlezing: Matthelis 18 : 21-35

Zondag 51

Vraag 126: Wat is de vijfde bede?

Antwoord: Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat
wil zeggen: wil ons, arme zondaren, al onze zonden en ook de verdorvenheid die ons altijd
aankleeft, omwille van het bloed van Christus niet toerekenen, zoals ook wijzelf het als
een getuigenis van Uw genade in ons bevinden, dat het ons vaste voornemen is onze
naaste van harte te vergeven. [Ps.51:3, 143:2; 1Joh.2:1; Rom.8:1; Mt.6:14]

Kernpunten bij de preek ‘De ondeugd in het midden’
1. Vergeving vragen

Het Onze Vader leert ons de noodzaak van het vragen om vergeving

[s er verschil tussen ‘schuld’ en ‘zonde’? En tussen vergeving vragen en sorry-
zeggen?

Als we geen schuldbesef naar onze naaste hebben, hebben we het ook niet naar
God toe.

In 2 Korinthe 7 spreekt Paulus over het verschil tussen droefheid die in
overeenstemming met de wil van God is, en een droefheid die dat niet is.
Zonder schuldbesef geen vergeving.

2. Vergeving schenken

In de gelijkenis (Matth.18:21-35) is het gebed om vergeving cruciaal.
Aanleiding tot deze gelijkenis ligt in vers 15-20). Nergens staat in de Bijbel dat
je zomaar alles en iedereen moet vergeven. Wel dat je iedereen moet vergeven
die jou om vergeving vraagt.

Wij moeten meer verantwoordelijkheid voor onze daden nemen, o.a. door ze te
belijden (i.p.v. afschuiven of afzwakken en vergoelijken).

Vergeving is geen recht maar een gunst.

Er staat in het Onze Vader niet ‘vergeef mij’ maar ‘vergeef ons onze schulden’:
waarom?!

3. Vergeving leven: Vergeving is de levensstijl van het Koninkrijk van God:

o Zelf meer (aan God en naaste) om vergeving vragen, uit de vergeving
van de Heere (en je naaste) leven, in het besef dat het genade is, om
Jezus’ wil; wat stelt Hij ons dan in de ruimte (Ps.32)!

o Je naaste uit de vergeving laten leven waardoor ook hij in de ruimte
wordt geplaatst. Vergeving is het principe van het Koninkrijk van God
tegenover het wraak-principe van de wereld (Gen.4:24). In het vergeven
dragen wij het beeld van God in deze wereld uit.

o De samenleving gaat ten onder aan individualisme en het niet meer
vragen om/verlenen van vergeving. Wij vervreemden meer en meer van
elkaar. De kerk is in deze wereld geroepen om juist Gods bedoeling te
laten zien als een gemeenschap waar genade regeert.

Om verder over na te denken

1. Een leerzaam boek: Nico van der Voet, ‘Altijd vergeven? Over schuld en
vergeving tussen mensen’

2. Reageer op de stelling: ‘Omdat er in de gemeente weinig zonden worden
beleden, worden er in de gemeente ook weinig zonden vergeven’'.



